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Làm sao mà mình có được một cái nội tâm giống như vậy? Có nghĩa là lúc nào mình cần thì mình 
cũng có một cái chỗ nó thơm như trà để mình nằm. Tôi tuyệt đối tin chuyện đó. Có nghĩa là khi nào 
mình sống bằng Tâm lành thì lúc nào mình đang sống giữa một cái miền hoa cỏ. Tôi nhớ Việt Nam 
có một cái cuốn sách nó mang cái tên là: "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Biết đó? Thì mỗi lần mà 
chúng ta sống thiện là mỗi lần chúng ta có một chiếc vé đi về cái miền Chánh niệm. Tôi dĩ nhiên là 
tôi không có xây cất cái gì ở Việt Nam nhưng mà nếu có người hỏi tôi xin một cái tên cho một đạo 
tràng thì tôi thích một cái tên là miền, miền mây trắng hay là miền Chánh niệm.
Nếu mà ở đây bà con làm được một cái nơi chốn mà nó có cái tên là miền mây trắng hay là miền 
chánh niệm rất là dễ thương. Cái chữ miền đó, tôi hơi ăn gian chỗ này. Chữ miền đó nó cũng là 
niềm. Chữ niềm và chữ miền. Nhiều khi chỉ cần trong lòng mình có một cái niềm nào đó là mình đã
có mặt ở một cái miền nào đó. Hiểu tôi nói không ta? Nghe kịp không? Cái miền và cái niềm, mà 
nghe cái niềm thấy nó ít, cái niềm, nỗi niềm, niềm vui. Cái niềm đạo Tâm mình nghe nó ít, nhưng 
mà khi mình sống trong đạo Tâm cái là mình đang có mặt trong cái miền đạo Tâm. Thật ra các vị 
không có tin, trong cái thế giới sống của người Chánh niệm, trong thế giới sống người Chánh niệm, 
trong cái Tâm cảnh của người Chánh niệm thì thế giới này nó đẹp hơn rất là nhiều các vị có tin 
chuyện đó không? không tin, phải học giáo lý nền mới tin chuyện đó.
Thí dụ như một người mà vẽ tranh đi thì khi họ ngồi ở bên một cái bờ hồ thì bao nhiêu người khác 
ngồi chung với họ đó nhưng mà họ không có được cái cảm hứng của một người họa sĩ, một người 
viết nhạc như ông Trịnh Công Sơn hay là cụ Phạm Duy. Khi mà các vị ngồi đó bên một cái gốc cây,
một bờ lao, một bụi cỏ ven hồ thì đối với các cụ đó là cả một cái phương trời của nó lồng lộng.
Trong khi một cái người bình thường như mình, mình không có cái cảm thụ âm nhạc như các cụ thì 
mình ngồi mình thấy gốc cây là gốc cây và bụi lao là bụi lao. Thì ở đây tôi không có nói các vị sống
hoang tưởng tôi không có nói nha. Nhưng mà tôi có nhớ đến hai bài kinh mà rất nhiều người Phật tử
có lẽ không biết rồi nghe ba chớp ba nháng rồi bắt chước người ta nói dốc.
Đó là tu là lìa vọng tưởng. Chứ thật ra lìa vọng tưởng, vọng tưởng là sao? Vọng tưởng nghĩa là 
mình không có học giáo lý, không có sống Chánh niệm. Rồi mơ mơ màng màng, mơ mơ, hồ hồ thì 
cái đó gọi là sống trong vọng tưởng. Chứ nếu mình có Chánh niệm, nếu mình có giáo lý thì cái 
chuyện mà mình được an lạc từ cái môi trường thiên nhiên, chuyện đó rất là bình thường. Tôi nói 
tiếng Việt có nghe chậm không? Nghe kịp không? Khi mình sống thiện thì cái niềm vui mà có được 
từ thiên nhiên nó là chuyện rất là bình thường. Nó không phải là vọng tưởng. Nhưng mà nếu mình 
không có sống thiện mà mình cố gắng mình vẽ vời cái không gian trước mặt để biến nó thành ra là 
một cái cõi mộng thì đó là chuyện không có nên. Có nghe kịp không, hiểu không? Thí dụ như các vị
có nghe nói cá rô cây không? Có nghĩa là người ta nghèo quá người ta lấy cái khúc gỗ người ta 
chạm khắc thành con cá rô người ta bỏ vô cái dĩa nước mắm ấy, thì cái đó là ảo, ảo tưởng đúng 
không? Nhưng mà nếu mà các vị mà một túp lều tranh hai trái tim vàng mà ở trong một cái ngôi 
nhà tranh vách đất, ăn rau luộc mà thương nhau thì nó ngon hơn là bữa ăn khác có đúng không? Có 
hiểu tôi nói không? Ngồi trong nhà tranh vách đất mà mình ở với người mình thương thì thức ăn nó 
ngon hơn là bữa ăn khác. Có đúng vậy không cái đã. Rồi nhưng mà cái ngon hơn nó có phải là ảo 
không? Trong khi mình để cái con cá rô cây ở trong cái chén nước mắm mà mình nghĩ rằng đó là 
con cá mà mình ăn nó ngon, thì cái ngon đó là ảo phải không? Có phân biệt được hai cái này 
không? Ở đây cũng vậy.
Có hai bài Kinh. Một bài Kinh thứ nhất đó là có một vị Tỳ kheo còn phàm chưa có đắc gì hết. Vào 
một buổi chiều sau cơn mưa rừng thì vị nó bước ra ngoài nhìn núi rừng nó được nước mưa rửa sạch 
tất cả bụi bậm. Rồi nó ánh lên một cái màu xanh rất là đẹp trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi 
chiều đó thích lắm. Và người đó mới nghĩ rằng rừng mà sau mưa nó được như vậy thì tại sao tâm 
hồn của mình, cái đạo Tâm của mình, chánh niệm, trí tuệ của mình chưa bao giờ nó có được một cái
trận mưa như vậy để mà nó phát triển vị đó nghĩ như vậy và đắc A La Hán.



Và một lần nữa, đó là Đức Phật trước khi mà Ngài Niết bàn, Ngài Niết Bàn vào ngày rằm thì trước 
đó lúc mấy ngày đầu tháng có trăng, Ngài có nói với Ngài A Nan là A Nan có nhìn thấy cái kinh 
Thành Vesali đêm nay rất là đẹp, nhớ bài Kinh đó không? ánh trăng Vesali rất là đẹp và nếu một 
người mà học ba mớ thì mình nghĩ ủa Phật thì đâu có thưởng thức ngoại cảnh đúng không? nhưng 
mà trong cái Tâm cảnh của một vị Phật thì cái gió mát, cái trăng thanh nó cộng với cái Thánh Tâm 
của Ngài đó, thì đó là một cái sự kết hợp rất là đẹp không có sao hết, hiểu không? đại khái như vậy. 
Thì tôi tuyệt đối, tôi tuyệt đối chống cái chuyện gọi là nhân danh việc uống trà rồi coi đó là trà 
thiền, trà đạo thì tôi là người đầu tiên chống, hiểu không? Nhưng cái này tôi lại đồng ý nè. Mượn 
những cái buổi trà đàm để mà nói chuyện với nhau những điều cần nói và mượn những buổi trà đàm
để mà gắn kết nhau trong cái tinh thần tứ chúng đồng tu. Thì những buổi trà đàm đó đối với tôi là 
tuyệt đối cần thiết. Có nghe kịp cái đó không? Còn đằng này không học giáo lý, không có sống 
Chánh niệm mà cứ xây dựng một cái trà thất, rồi treo thư pháp rồi treo tượng tổ Đạt Ma rồi sắp 
nguyên một bộ pháp bộ trà cụ mấy trăm triệu rồi gắn cái chữ thiền to đùng trước, rồi hy vọng uống 
trà nghĩa là thiền, uống trà là nuốt thiền vào lòng đó là tôi chống hiểu không? Tôi nói nghe kịp hả? 
Hiểu? có nghĩa là mình có tập thể dục, mình có tập thể dục mình có ăn kiêng, rồi thỉnh thoảng cái 
mình tụ tập bạn bè cái mà làm bữa bánh xèo, bánh xèo chay tôi thấy cái đó là đẹp. Có hiểu tôi nói gì
không? Có ăn kiêng, có tập thể dục nhưng mà lâu lâu cái mình đi rừng hái nấm rồi hái rau dại về 
làm một bữa bánh xèo cho nó ra trò thì cái chuyện đó tôi không có chống. Mà tôi chống cái là cứ 
gặp nhau là ăn nhậu, làm bánh xèo tôi chống. Có hiểu không? Hiểu. 
Uống trà cũng vậy. Sống Chánh niệm có học giáo lý rồi thỉnh thoảng họp mặt nhau uống trà nói 
chuyện giáo lý thì tôi tuyệt đối ủng hộ hai tay, hai chân. Nhưng mà coi trà nó là một kiểu thiền thì 
không. Uống trà rồi thấy trong từng cái ngụm trà là có cả mây trời bát ngát bao nhiêu tinh tú trăng 
sao.
Mỗi một hơi thở rồi chứa bao nhiêu cái huyết thống tâm linh. Rồi bà, rồi ông cố nội ông, cố giải gì 
trong đó thì không nên. Thì cái đó là nói cho vui thì được, chứ còn nếu đưa nó vào ở trong nội dung 
tu hành thì tôi nghĩ rất không nên, thì bà con uống trà mà tôi nói nhiều quá bà con mất hứng, nhưng 
mà tôi nghĩ mình sống mấy chục năm ở đời đâu có bao nhiêu lần mà mình được uống bữa trà giống 
như vậy.
Tôi nghĩ không có nhiều đâu. Uống trà mà có cái để nghe. Uống trà mà mình có hy vọng là mình 
đang uống với những người cùng lý tưởng, cùng tâm huyết với mình thì tôi nghĩ đó là một cơ hội 
rất là hiếm. Trà ngon dễ tìm, tiệm, cái trà quán mà sang trọng thấy vậy chứ dễ tìm. Nhưng mà một 
cái không gian uống trà mà trong cái sự tín nhiệm và tin cậy và trân trọng lẫn nhau thì tôi tin rằng 
cái buổi trà đạo, trà đàm nó rất là khó. Mà cái gì khó thì mình phải trân quý nó. Hôm nay là năm 26 
tính trung bình tuổi ở đây là 50 đi chia đều, thì tôi không tin rằng từ đây đến cuối đời các vị có thêm
20 buổi như vậy tôi không tin, 10 buổi thì may ra, năm nay mình tính trung bình là 50 hết, đổ đồng 
là 50 hết thì tôi tin chắc nhiều lắm là chục thôi, mình cứ chia đều, năm mình được chắc chừng buổi 
thôi, mà càng về sau thì mình càng yếu và càng mất hứng Và những bạn bè tri âm, tri kỷ này cũng 
mòn hao dần theo năm tháng với sức khỏe và tuổi đời của mình.
Hồi nãy tôi nằm ở trên đó tôi thấy thú vị, là lần đầu tiên ở một cái nơi thơm như vậy. Hồi đó tôi 
thuyết pháp tôi hay xài cái chữ thơm ngát và mát lạnh. Thì lát cô Trang xin ông chủ cho lên chút xíu
mà tại sao chọn cô Trang bởi vì cổ là một bà thầy lớn ở Sài Gòn mà bả thì ít, một mình bả được chứ
còn mà giới thiệu nguyên đám này lên nó quậy cho nát cái phòng trà đó, rất là dễ thương, thơm, tôi 
chưa bao giờ tôi được ở một không gian mà là sạch và thơm như vậy, tôi thấy tôi là Điền Bá Quang.
Tôi thấy tôi là tổ Đạt Ma ở trong trong hang Thiếu thất ở núi Tung Lĩnh. Cảm giác rất là đặc biệt, 
nó như cái hang vậy đó. Như cái hang vậy. Đi đâu đi, cũng sẽ nhớ hoài. Nhớ hoài cái buổi trà đàm 
chiều nay ở Kosala thì mà cái điều dễ thương nhất là ở đây toàn là những khuôn mặt là quắc à, lạ 
quắc. Nhưng mà tôi gặp các vị tôi mới tin bốn chữ đó là “cốt nhục linh sơn, bồ đề quyến thuộc”. 
Các vị có nghe mấy chữ đó không?
- Cốt nhục linh sơn nghĩa là hồi đó giờ mình chỉ biết cốt nhục huyết thống thôi. Thí dụ như là có 
quan hệ máu mũ, có cái mã gen di truyền, mình gọi đó là cốt nhục. Nhưng mà thật ra nó có cốt nhục
linh sơn. Linh sơn đây là một cái từ của nhà thiền, nhà Phật để chỉ cho Phật pháp. Linh sơn là núi 
Linh Thứu. Linh sơn là cái chỗ mà Thánh chúng tụ hợp.



- Cốt nhục Linh Sơn hoặc là quyến thuộc Bồ đề. Các vị phải tin một chuyện đó là cùng một máu mũ
chưa chắc thương nhau nhưng mà cùng lý tưởng thì thương nhau. Có phải vậy không? Nếu mà 
chiều nay trước mặt tôi toàn là máu mũ không, quan hệ máu mũ thì tôi không tin là tôi vui như vậy.
Nhưng mà trước mặt tôi là những người cùng có cùng suy nghĩ. Tôi nhớ trong một buổi chuyện 
cách đây mấy hôm nói chuyện online cho một gia đình Phật tử họ cúng giỗ ở miền Tây. Tôi giảng 
trong phòng mà không ai biết là tôi đang dự một cái đám giỗ, thì tôi có...họ có cho tôi coi cái màn 
hình nguyên đám thực khách ở đó. Tôi có nói một chuyện mà chiều nay tôi muốn sang sẻ ở đây. Đó 
là trong đời mỗi người chúng ta có rất nhiều cơ hội đi ngang nghĩa trang. Có rất nhiều cơ hội đi 
ngang nghĩa trang. Nhưng mà trong một rừng mộ, đó có bao nhiêu mộ mình muốn dừng lại để mình
ngồi, mình nhổ cỏ, mình quét vôi mình chăm sóc. Hiểu tôi nói gì không? Hiểu hả? Cuộc đời mình 
có biết bao nhiêu cơ hội đi ngang nghĩa trang nhưng mà nó chẳng là cái gì mình hết. Nhưng mà có 
những ngôi mộ, cái ngôi mộ lớn thì không nói, có những ngôi mộ mã đất. Quý vị có nghe chữ mồ 
hoang mã lạng không? Cái mã đất rồi bị mưa xuống nó bị xói mòn, nó bị phong hóa. Vậy là mình 
cũng rán về mình xác định vị trí, rồi mình vung xới, rồi mình trồng hoa, mình sắp lại bát hương và 
mình có thể ngồi lại đó rất là lâu. Tại sao vậy? Vì cái người nằm dưới mộ đó có quan hệ với mình. 
Cái nắm mồ đó lúc bấy giờ nó trở thành ra là một cái nơi chốn hành hương thăm viếng.
Cũng vậy, trong đời một người, chúng ta đã gặp biết bao nhiêu người. Chúng ta đã gặp biết bao 
nhiêu người, đi qua biết bao nhiêu cái không gian, ăn biết bao nhiêu thứ, ngồi biết bao nhiêu chỗ, 
uống biết bao nhiêu tuần trà, thưởng thức biết bao nhiêu loại trà, loại bánh ngọt. Nhưng mà thực ra 
cái mà sau cùng nó còn đọng lại ở trong lòng mình thì không bao nhiêu so với những cái những thứ 
mà nó đi qua lòng mình và đi qua đời mình. Có phải vậy không? Là vì sao vậy? Tại vì nó giống như
những nghĩa trang, những xác người, những nấm mồ vậy. Cái gì nó không liên hệ đến mình thì nó 
trôi tuột đi. Trôi tuột thì tôi mong là sau những cuộc họp mặt này bà con mình chia tay nhau đi về, 
thì cũng còn có cái chỗ để nhớ về. Và tôi cũng mong là trong, mình giả định như trong cái miền ký 
ức của bà con nó là một bức tường thì trong đó có những cây đinh để mình có thể treo, có thể máng 
những cái mảng hồi ức đẹp. Hiểu không? Phật pháp có phải là một mảng hồi ức không? Sao không 
dám nói? kiến thức Phật pháp có phải là một mảng hồi ức không? nó là trí nhớ mà, nó là kinh 
nghiệm, là kiến thức, là hồi ức. Kiến thức Phật pháp là mảng hồi ức mà nó như một bức tranh mình 
có cái chỗ mình có thể treo, treo trên tường, treo trên vách.
Một cái tình bạn đạo tôi cho nó một bức tranh đáng để mình treo lên tường, treo trên vách. Một cái 
nơi chốn, một cái không gian mà mỗi lần mình nhớ về, mình nghe lòng mình nó yên tĩnh thì tôi cho 
rằng cái không gian đó bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi nhưng mà nó cũng đáng là một bức tranh 
để mình treo lên phải không ta? Thì sau buổi uống trà này, tôi mong các vị sau này mỗi lần nhớ đến 
Kosala nhớ đến từng gương mặt đã gặp ở đây, nhớ lại những gì mình đã nghe và đã chia sẻ với nhau
ở đây.
Và các vị có biết là ở trong cái nghệ thuật trang trí nội thất người ta nói rằng khoan tính đến chuyện 
bàn tủ giường ghế, chỉ cần cái gì đó trên tường chẳng hạn như là giấy dán, cái màu sắc, hình ảnh 
của giấy dán tường hoặc là một hai bức tranh nào đó cũng đủ làm cho cái căn phòng nó rộng và 
hẹp.
Các vị có tin chuyện đó không ta? Bàn, tủ, ghế mình chất đống thì nó chật đúng rồi. Đằng này chỉ là
cái màu giấy tường, màu sơn tường, hình ảnh trên tường hoặc là một bức tranh nào đó rất là mỏng, 
mỏng lắm luôn. Treo trên tường thì nó cũng đủ làm cho nó hẹp lại. Mà đời sống chúng ta đó, chúng 
ta luôn sống với những thứ mà mình treo được ở trong cái miền ký ức.
Tôi nói có khó hiểu đúng không? hơi khó hiểu? Cái đời sống mình nó chỉ là một cái quá trình tích 
lũy và thu gom những mảng hồi ức thôi. Có đúng vậy không? Tại sao mình mặc quần ở dưới, mặc 
áo ở trên? Cái đó phải hồi ức không? Không, tôi đang nói nghiêm túc, có phải không ta? Tại sao 
mình phân biệt chiếc dép nào mang bên phải, chiếc dép nào bên trái có phải hồi ức không? Hiểu?
Rồi khi mình đi toilet tại sao có cái toilet bồn và toilet xí bẹp ở mỗi cái mình có cách xài khác nhau 
đúng không? Có cái mình mang dép luôn, có cái mình không được mang dép mà mình phải ngồi lên
đó giống như ngồi ghế đúng không ta? Tôi cố ý tôi nói những chuyện rất là bình thường để cho bà 
con thấy rằng từ cái kinh nghiệm ăn đũa, ăn nĩa cho tới cái kinh nghiệm bà con ăn dao, ăn nĩa nó 
khác kinh nghiệm mình ăn đũa, ăn bóc đúng không? Đó là kinh nghiệm đó là hồi ức, đời sống mình 



bà con nhớ kỹ là toàn là hồi ức không à, toàn là hồi ức, mà tại sao chiều nay tôi nhấn mạnh hồi ức? 
bởi vì cái mà chúng ta sẽ mang đi từ nơi này nhiều nhất đó chính là mảng hồi ức và cái mà cái nội 
dung tôi muốn nói đằng sau đó kìa, muốn lắm luôn mà nhìn cái mặt quý vị tôi đang suy nghĩ có nên
nói luôn cái phần còn lại không. Nghe nè, nghe kỹ nè, 99% cái chất liệu làm nên đời sống chúng ta 
là hồi ức, nghĩ kỹ lại coi, nãy tôi có nói mà, tại sao nhẫn không phải tùy tiện muốn đeo ngón nào 
đeo, có phải vậy không? có phải hồi ức Không? cái nón tại sao cái phần nào để trước, phần nào để 
sau, hồi ức phải không? ăn uống, đi đứng, tắm rửa, giao tiếp, kiến thức khoa học, nghệ thuật tất cả 
đều là, đều là hồi ức hết. Tôi nói, tôi nhấn mạnh mấy lần như vậy để tôi nói cái gì? 90 hơn 90% chất
liệu làm nên đời sống là hồi ức. Mà thế giới nó có hai góc nhìn. Đó là góc nhìn hiện tượng và góc 
nhìn bản thể. 
1/ Góc nhìn hiện tượng là mình chụp hình cái vỏ ngoài của thế giới. Thí dụ như núi, non, kinh, rạch,
sông, hồ, nam, nữ, chim, thú thì cái đó được gọi là thế giới hiện tượng, thế giới ở vỏ ngoài. 
2/ Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó là thế giới bản thể, tức là cái nội dung  thật sự bên trong của
mọi thứ. Có nghe kịp không? Đó là gọi là thế giới bản thể. Khi mà chất liệu sống của chúng ta chỉ là
90% hồi ức thì chúng ta chỉ sống toàn với cái vỏ ngoài thôi. Chỉ có người sống Chánh niệm là mới 
đúng là cái người thật sự sống với thế giới bản thể. Sống chậm lại coi cái gì nó đang trôi qua. Tôi 
biết, tôi biết rất nhiều bà con chưa có quen nghe đạo và đặc biệt là chưa có quen thực tập Chánh 
niệm.
Bài giảng chiều nay chúng tôi rất là khô, đã nói là không giảng mà rốt cuộc cũng giảng, rất là khô 
mà nó rất là cần thiết. Mà các vị có nghe nóng lắm không? Nóng lắm luôn. Thì nó có một chuyện 
rất là khó tin. Khó tin lắm luôn. Khó tin lắm luôn. Đó là Phật giáo là một chuỗi nghịch lý trong 
nhận thức của phàm phu. Nghịch lý là sao? Là nó đi ngược lại cái suy nghĩ của phàm phu. 
Thí dụ như đạo Phật nói những cái lạ lắm. Niềm vui của người cho luôn lớn hơn niềm vui của 
người nhận. Cái này đúng hay sai? Không có một món quà nào có thể làm cho mình vui mấy chục 
năm hết. Hiếm lắm. Nhưng mà cái niềm vui của cái người trao ra nó có thể làm cho họ vui tới mấy 
chục năm. Cái đó có không? Quý vị bỏ ra một số tiền, quý vị làm một đoạn đường, một cái giếng ở 
cái xóm nghèo thì 20 năm sau các vị đi ngang các vị nhìn cái cây cầu, cái đoạn đường và cái giếng 
đó các vị vẫn còn vui có đúng không? nhưng mà nếu cái số tiền đó ngày xưa có ai đó, một mạnh 
thường quân, một người hảo tâm nào đó, họ lấy số tiền đó đó, họ lấy số tiền cũng là tôi giả định là 
100 triệu đi, chính mình bỏ 100 triệu mình làm cái giếng hoặc là mình làm một đoạn đường hoặc là 
một cái cây cầu, thì 100 triệu đó, 20, 30 năm sau nó vẫn làm cho mình vui. Nhưng nếu mà cách đây 
mấy chục năm mà cũng có người lấy 100 triệu đem cho mình thì niềm vui đó 30 năm sau còn 
không? Bây giờ hiểu chưa? Đó là cái lạ. Cái lạ thứ nhất là như vậy. 
Cái lạ thứ hai là Phật nói với nghe kỳ lắm. Mình không biết đạo mình tưởng rằng thế giới này nó 
được gầy dựng trên những cái có, phải không ta? Phải không ta? Như cái nhà là phải có tiền, có vật 
liệu, vật tư, có thầy, có thợ mới ra cái nhà đúng không? Rồi hôn nhân nó phải đi ra từ chữ có, đúng 
không? Có nam, có nữ có yêu thương, có lý tưởng, có cùng một nhịp đập, cùng nhìn về một hướng 
gì đó, mấy đứa nó dốc thì toàn là có không, phải có, tức là từ nền tảng của cái có mới làm nên mọi 
sự ở đời trong thế gian, trong thế gian. Như giờ muốn có ly nước, muốn có một buổi trà này phải 
sao ta? phải có nước nè, phải có trà, phải có cái bàn, phải có cái ghế, phải có một cái đám đông ngồi
nghe, mới có buổi trà đàm, tất cả những cái sướng, khổ, buồn, vui trong đời chúng ta được dựng 
nên từ những cái có đúng không? Nhưng mà Đức Phật ra đời Ngài nói cái có chỉ là một nửa vũ trụ 
thôi.
Ngài nói cho mình biết rằng hạnh phúc nó có hai nguồn đến từ cái có và không có cái gì đó. Và đau 
khổ nó cũng đến từ hai nguồn có và không có cái gì đó, bây giờ hiểu chưa? Có tin cái chuyện đó 
chưa? Hạnh phúc đến từ cái nguồn có là có gì ta? nhan sắc, tuổi trẻ, sức khỏe, tiền bạc, quan hệ xã 
hội. Mình nhờ có mấy cái đó mình hạnh phúc đúng không? Nhưng mà hạnh phúc đó có đến từ 
nguồn không, không? Không nợ, không bệnh, không tai tiếng, không thị phi, không kiện tụng, 
không rắc rối trong quan hệ giao tiếp xã hội.
Như vậy mấy cái không nó cũng làm mình hạnh phúc đúng không? Rồi, chuyện nữa, cái chuyện mà
mình khiêng, mình vác, mình mang, mình đội một cái món đồ mình thích trên đầu mình đó phải 
hạnh phúc không? tại sao không giám trả lời? khiêng, vác, mang, đội một người, một vật mà mình 



thích. Cái đó có phải là hạnh phúc không? Có phải không? Nhưng mà cái chuyện mà mình rảnh tay,
rảnh chân không khiêng vác, rảnh đó có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc luôn. Hạnh phúc chứ 
hả? 
Thí dụ như giờ ông chủ, ông này ông tên gì quên cha rồi? Huệ Đăng. Ông Huệ Đăng ổng tặng cho 
mỗi vị 10kg trà quý. Mà trong 10kg đó là nó có tới 20 loại trà toàn là quý hiếm không, 10kg mà tôi 
nhìn sức vóc của quý vị mà vác 10kg cũng phê à. Cho nên lúc mà 10kg nó đưa trao tay mình nó rất 
là hạnh phúc. Nhưng mà nếu về đến nhà, mà để nó xuống nó lại hạnh phúc kiểu khác, phải không 
ta? hiểu không? Và các vị có tin có những cái người, có những cái vật, có những cái cảnh. Người, 
vật, cảnh và sự kiện. Bốn cái này, có nhiều khi ở một thời điểm nào đó cái sự có mặt của nó làm cho
mình sung sướng và ở một thời điểm nào đó bốn cái này nó làm cho mình đau khổ và mất nó là mới
là niềm hạnh phúc. Các vị có tin chuyện đó không? Có hả? Có những cái vật mà ngày xưa mình mê 
đó, mà bây giờ mình tìm cách mình gả nó đi mình mừng lắm. Bởi vì đồ cổ là gì? Đồ cổ là mua của 
thằng chán, bán cho thằng thèm, có không?
Ra đường nhặt một cành hoa,
Đem về ấp ủ mới ta cũ người.
Cái cách trả thù của một cái người đàn bà hoặc người đàn ông phụ tình là hãy giao kẻ đó cho cái 
thằng thứ ba, hiểu không? nó là đứa không tin được thay vì mình đi đánh ghen thay vì mình căm 
hận đó hãy mỉm cười giao cái của nợ cho cái thằng xấu số tiếp theo, thì sớm muộn gì thì cái người 
kia cũng lãnh đủ à. Cho nên cái đạo Phật mình đó, Đức Phật Ngài dạy mọi thứ ở đời là do các điều 
kiện mà có. Cái điều kiện ở đây đó, chuyện nhà Phật gọi là Duyên. Mà Duyên ở đây nó gồm có các 
trường hợp sau đây. 
1/ A giúp B bằng cách là có mặt trước.
2/ A giúp B bằng cách là có mặt sau. 
A giúp B bằng cách là có mặt trước. Có nghĩa là quý vị phải ngồi ở đây thì tôi mới nói chuyện 
được. Đó là A giúp B bằng cách có mặt trước. Nhưng mà A giúp B bằng cách có mặt sau có nghĩa là
vì chiều nay tôi sẽ đến. Cho nên buổi trưa ở đây đã chuẩn bị xong mọi thứ, đúng không? 4:00 chiều 
là sinh nhật thì 12 giờ đã phải có bánh sinh nhật rồi. Cái lý do của cái bánh sinh nhật nó đến sau cái 
bánh sinh nhật đúng không ta? Thì trường hợp nó được gọi là A giúp B bằng cách là có mặt sau.
3/ Nhưng mà có trường hợp A giúp B bằng cách là cùng có mặt. Thí dụ như quan hệ của thầy trò, 
bác sĩ và bệnh nhân, cô dâu và chú rể thì những cái trường hợp đó được gọi là A giúp B bằng cách 
là cùng có mặt.
4/ Nhưng mà cái thứ tư mới ghê. A giúp B bằng sự vắng mặt. Mà tại sao chiều nay tôi nhấn mạnh 
cái đó? Bởi vì cái chuyện mà chúng ta gặp nhau ở đây nó là cái Duyên. Mà hễ nói đến Duyên nhà 
Phật bắt buộc chúng ta phải nói đến bốn cái luật đó. Tức là những gì chúng ta có cho nhau nó là cái 
Duyên mà những gì chúng ta không có cho nhau nó cũng là cái Duyên. Có đúng không? Có phải 
không ta? Có những câu nói lẽ ra quý vị đừng có nói thì sau này tụi mình không có rắc rối. Tôi đang
nói nghiêm túc, giá mà một lát nữa chia tay đừng ai nói gì với tôi cái câu đó, tối nay tôi về tôi ngủ 
ngon, tôi van xin các nàng đừng có trao cho tôi những nụ cười, những ánh mắt, những câu nói rồi 
để làm cho đám đàn ông mài râu ở đây tối nay nó giật giờ, giật giờ. 
Như vậy nó có trường hợp mình giúp nhau bằng cách là mình không có cái gì cho nhau hết nó cũng 
là một cách giúp, phải không? mình cho nhau đồ bổ nó cũng là một cách giúp, mà mình không cho 
nhau thuốc độc cũng là… có phải là cách giúp không? Mình nói với nhau cái điều làm cho nhau vui
đó là một cách biểu hiện tình cảm, mà không nói cái điều làm cho nhau buồn nó cũng có phải là 
một cách biểu hiện tình cảm không? Như vậy thì trong đời sống mình rõ ràng nó được kiến tạo từ 
hai thứ có và không có phải không? Một cuộc không nhân thành công là gì? là chàng và nàng biết 
liệu lúc mà nên có và nên không có cái gì cho đối phương. 
Thí dụ sáng mình là ông chồng, mình dậy sớm mà mình làm được cái gì đó để lên trên bàn mà để bà
vợ một lát sao bả trong toilet bả ra thấy cái dĩa đó trên bàn, một cái mâm điểm tâm gọn thôi, một ly 
sữa, một miếng bánh mì nướng, một tí bơ, chính cái có này nó làm cho cuộc hôn nhân đẹp hơn mặc 
dù nó không có giá trị gì hết, nó không đáng gì đâu quý vị, nhưng mà một mâm điểm tâm nhỏ nhỏ 
có ba món thôi, một ly sữa, một miếng bánh mì và một tí bơ là xong. Nhưng mà nếu mà bà vợ bả 
thức dậy mà ra nhà bếp mà thấy nguyên một đống chén chưa có rửa quý vị thấy không? Một thau 



đồ chưa có giặt, đó là cái quà tặng mà ngoài ý muốn. Quý vị thấy không? Cho nên buổi chiều nay 
có nhiều người nghe tôi nói tưởng tôi nói đùa, không? Toàn bộ đời sống và đời tu của mình nè nó 
được gầy dựng nên từ hai chữ CÓ và KHÔNG.
Mỗi ngày làm ơn nhớ thế này, có những cái thứ có nó làm cho mình tốt hơn, an lạc hơn và có những
cái không nó làm cho mình tốt hơn và an lạc hơn. Cái trách nhiệm của mình là phát hiện cái nào nên
có và cái nào nên không. Thì cái đó Đức Phật gọi là gì? Là Tứ Chánh Cần. Nãy giờ tôi đi một vòng 
các vị tưởng là do tôi chế tác, NO.
Tứ Chánh Cần. Tức là nỗ lực, nỗ lực tạo tác cái cần có, nỗ lực loại bỏ cái không nên có. Và tôi nói 
hoài cái nghệ thuật, kỹ thuật điêu khắc là gì? Là bỏ đi cái thừa và cái còn lại là tác phẩm, phải 
không? Mà cái lộ trình thành Phật là gì? Là bỏ đi cái thừa và cái còn sót lại là Phật đúng không ta? 
Hả? Và một gương mặt đẹp là sao? Là bỏ đi cái thừa và giữ cái gì cần giữ lại mình giữ, thành 
gương mặt đẹp đúng không? Chứ ăn mặc như bà điên. Tại sao người ta người ta nói là mình ăn mặc
như bà điên? Tại sao vậy? Vì mình mặc trên người mình những cái nó không cần thiết. Nếu chiều 
nay có người hỏi tôi vậy chứ có thể thu gọn Phật pháp trong mấy chữ được hay không? Tôi nói 
được. Đặc biệt dành cho mấy cái đầu u mê không nhớ được Phật pháp. Chỉ nhớ có mấy chữ thôi. 
- Thế nào là thiếu.
- Thế nào là dư.
- Thế nào là đủ. 
Hiểu được ba chữ này là kiến thức vô bờ. Thế nào là thiếu? Thiếu là có thể thêm vào gọi là thiếu. 
Dư là có thể bớt đi gọi là dư phải không? Mà đủ là không thể thêm, không thể bớt gọi là đủ. 
Thì sức khỏe của mình, nhan sắc của mình, kiến thức của mình, đạo hạnh của mình chỉ cần dựa trên
ba chữ này được không? Nhan sắc, sức khỏe, tài sản, quan hệ xã hội, kiến thức, rồi đạo hạnh, công 
phu tu hành. Có phải là chỉ cần ba chữ này đúng không? 
Cái thiếu là gì? Đừng để cho nó thiếu bởi vì thiếu có nghĩa là có thể thêm vào được gọi là thiếu. Có 
thể bớt đi thì gọi là dư. Không thể thêm bớt thì gọi là đủ. Mà mình tu là mình cần và đủ. Chỉ cái 
cần, cái không cần không rớ tới.
Và trong cái cần mà chỉ ở mức đủ thôi chứ còn không thể dư. Dư là mình nghe dư, mình tưởng 
giống như tiền dư là tốt, chứ không. Trong pháp môn Tứ Niệm Xứ có nói rằng một cái đức tính, 
một cái đức lành nào đó mà nó ở cái tình trạng mà thiếu kiểm soát nó tràn bờ, nó leo rào nó cũng 
không có tốt, nghe kịp không? Thí dụ như mình ngồi thiền có Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ.
- Tín là chánh tín, là niềm tin, niềm tin có trí tuệ đi kèm. 
- Tấn có nghĩa là cái sự nỗ lực. 
- Niệm nó là khả năng tỉnh thức.
- Định là khả năng tập trung.
- Mà tuệ là khả năng gọi là soi rọi, tăm tia. 
Mình nghe cái nào cũng quý hết. Nhưng mà khi mình ngồi thiền, tôi nói rất là nhiều lần mà mấy cái 
antifan thế nào nó cũng ném đá. Trong kinh không hề có một cái bài kinh, không hề có một cái 
dòng, một đoạn nào mà Đức Phật Ngài kêu gọi mình ngồi nhiều hay đi nhiều hết. Không có. Không
có. Không có một cái trang kinh nào Ngài khích lệ mình nên đi nhiều hay ngồi nhiều. Là vì sao? là 
vì cái cơ địa sinh học của mỗi người mỗi khác. Có hiểu tôi nói không? Khi mà Ngài… đó là chuyện
thứ nhất.
Nếu mà Ngài khen ngồi nhiều vậy mấy đứa ngồi không được chết cha, nó khỏi tu à, hoặc Ngài kêu 
đi nhiều mấy đứa nó ngồi xe lăn là tính làm sao, nghe kịp không? Mà đó là cái chuyện thứ nhất.
Mà chuyện thứ hai nó quan trọng hơn, mình tu Tâm chứ đâu phải mình tu Tướng. Cái quan trọng 
nhất tôi có thấy tất cả bài kinh, tất cả tôi gạch dưới chữ tất cả, tất cả các bài kinh mà nói về Tứ Niệm
Xứ luôn luôn và luôn luôn Ngài khuyến khích mình nên Chánh niệm liên tục và thường trực trong 
mọi tư thế sinh hoạt chứ Ngài không có đặt vấn đề là ngồi được bao lâu. Có nghe kịp cái này 
không? Mà tôi không biết là các vị thiền sư về đây có vị nào khích lệ mình ngồi lâu là tốt không, tôi
không biết.
Nhưng mà tôi có biết cái dòng Goenca đó, Goenca của Thụy Sỹ đó là họ khích lệ ngồi lâu, nhưng 
mà tôi coi Chánh Kinh thì không có, bởi vì cái quan trọng nhất là Chánh niệm thường trực trong 
mọi sinh hoạt thường nhật và một hành giả Tứ Niệm Xứ thứ thiệt á, thứ thiệt thì mình nhìn vào đó, 



là mình khó biết họ là hành giả thứ thiệt lắm, vì họ cứ sinh hoạt rất là bình thường nghe kịp không? 
còn cái thứ mà hành giả mà cứ đi từ từ giống như mới xuất viện, cái đó là do mình chế.
Còn một cái bước đi mà chia ra thành ba bốn khúc, dở, muốn đi, rồi cái muốn dở, dở rồi, rồi đang 
dở, rồi muốn đạp, đang đạp, đạp rồi thì cái đó là nó quá rồi cái đó nó thuộc về gọi là mổ ruột thừa 
ác tính. Tôi nói mà tôi biết nhiều người họ sẽ nổi điên khi mà tôi châm biếm, mà đó là đúng. Cứ 
sinh hoạt rất là bình thường.
Có người họ hỏi tôi thế này, họ nói Sư mình phải chậm chứ Sư, mình chậm mình mới có Chánh 
niệm chứ. Cái tôi nhớ tôi hỏi họ thế này. Tôi nói cô ơi cô, anh ơi anh, trước đây mình chưa biết Phật
pháp, có bao giờ mình vừa ăn, miệng nhai mà đầu nghĩ đến chuyện khác ngoài bàn ăn không? có, 
chắc không? Mình đang lái xe mà cái đầu mình nghĩ chuyện ở sở, có không? Rồi, đó là lúc chưa 
biết Phật Pháp.
Thì bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình lái xe mình thay vì mình nghĩ chuyện ở sở mình chỉ tập 
trung trong cái chuyện lái xe. Hiểu không? Tốc độ không giảm. Cái tốc độ sinh hoạt không giảm, có
hiểu không? Tức là ta ngày xưa lúc mình đang lái xe mà cái đầu mình nghĩ đến sở đó, ở sở làm cái 
tốc độ nó có giảm không? Thì bây giờ làm ơn giữ nguyên cái đó cho tôi.
Nhưng mà thay vì mình đang lái, mình đang lái xe, mình ôm vô lăng, mình cứ nhớ trời ơi vô nói 
chuyện với sếp, nói với thằng Hùng, Tuấn, Dũng, Kiệt, Loan, Đào, Cúc, Yến tối nay mình vô mình 
nói cái gì? thì thay vì như vậy thì mình tập trung, mình chỉ dồn hết cái tỉnh thức mình vô, mình chỉ 
tập trung mình lái thôi. Nó giống, nó y chang như ngày xưa giờ, ngày xưa mình làm bếp bằng con 
dao cán nhựa, bây giờ mình đổi lại bằng con dao cán gỗ thì tốc độ nó không có khác, hiểu tôi nó 
không? hoặc là hoặc là ngày xưa cũng dao cán nhựa, nhưng mà màu xanh bây giờ mình giục cái 
màu xanh đi mình xài con dao cán nhựa màu vàng hiểu không? Thì cái sức làm việc, cái công dụng 
và cái tốc độ cũng như cũ đúng không? Nó chỉ đổi cái màu thôi. Các vị nghe kịp không? Cho nên 
mình không có nhất thiết là phải làm chậm lại, cứ sinh hoạt như ngày xưa. Tập riết nó quen, thì dĩ 
nhiên thì có vị nào yếu yếu thì có thể làm chậm chậm chút đó là tùy. Nhưng mà cái đó là chuyện 
của cá nhân nhưng không nên đưa nó vào trong lý thuyết và kỹ thuật. Hiểu tôi nói không? Có những
chuyện nó nghe thì nghe thấy nó hay nhưng mà không nên chính thức đưa nó vào trong cái gọi là lý
thuyết và kỹ thuật. Có rất là nhiều chuyện trong kinh, rất nhiều và rất nhiều chuyện Đức Phật chỉ 
nói thoáng qua chứ Ngài không có nói sâu.
Là tại sao vậy? Vì khi mình càng vào chi tiết là mình càng đóng khung vấn đề. Cái này đúng hay 
sai? Có hiểu câu này không ta? Bắt đầu tôi chán quí vị. Có những chuyện mà mình cần đi sâu vào 
chi tiết là mình càng đóng khung vấn đề. 
Thí dụ như bây giờ tôi nói nấu canh chua đi. Cái này ví dụ tôi hay xài lắm. Canh chua cái gia vị nó 
chỉ là nước, cái nguyên liệu là nước, gia vị làm chua chứ tôi không có kể nha. Tôi không có kể là 
giấm, chanh, me tôi không có kể. Tôi chỉ kể là nước, gia vị làm chua và bột nêm. Rồi cộng với cái 
gì mà mình muốn bỏ vô nấu chay hoặc là nấu mặn tôi chỉ nói vắn tắt. Với công thức này ai cũng có 
thể theo được hết. Còn đằng này khi tôi đi quá sâu vô chi tiết, tôi để là nước, tại tôi đang ở rừng cái 
tôi thêm chữ nước suối, là chết cha. Như bữa ngay tại đây nè. Tôi đang giảng, tôi nói có một lần đó 
ông vua, ông nhìn thấy một vị Tỳ kheo đang giặt y, cái bà kia quất vô câu bên suối, thì truy ra là bả 
bên Làng Mai đó. Làng Mai lúc nào cũng có suối, rồi có mây trời, rồi thác nước, rồi tiếng hạc kêu 
bên rừng, rồi xa xa là có người thổi sáo, rồi ngâm thơ hoàng hạc lâu, rồi vậy đó, thí dụ vậy, bị 
nhiễm rồi, thì đại khái là như vậy, tới đó thôi. Tôi đang nói cái gì vậy? đóng khung, khi mà tôi kể 
quá rõ là nước suối là bắt đầu thấy đóng khung phải không? mấy đứa mà nhà không có suối là bắt 
đầu chết cha nó không dám nấu rồi tự nhiên là nó không dám nấu rồi, bởi vì nước suối mà rồi bắt 
đầu tôi nói bỏ me, trong khi cái gia vị làm chua nó có rất là nhiều, miền tây tôi nè, nó có cái lá giấm
và trái giấm ở đây có biết đó không? trái đó màu đỏ mà gai không à, cái trái người ta nấu siro đó. 
Rồi cơm mẻ. Rồi cái gì nữa? là trái bần, xong chưa? Rồi có giấm thanh. Còn me mà tôi ở nước 
ngoài đó là làm gì có me tươi. Cho nên me nó có nhiều loại me đó. Me non, me trái, me vắt mà bên 
nước ngoài tôi xài đó là toàn là me nước và me bột. Me nước có nghĩa là người ta làm thành nguyên
chai nước sệt sệt thì mình nấu mình mới rót ra mình nấu, chứ bên tôi không thấy hình dáng có trái 
me nó ra sao hết, còn me bột là nó bột giống như thuốc tán vậy đó, hễ mình nấu mình cứ rắc vô 
mình cứ nếm mà thấy được thì mình ngưng, thì chỉ riêng cái me không, chỉ riêng cái gia vị làm 



chua nó có nhiều vô số, còn trên miền trên thì nó có cái lá giang, miền Bắc thì có trái nhót, trái sấu, 
nó nhiều lắm, mà đằng này chưa gì hết là trẫm để là nước suối cộng với me là chết sạch mấy đứa 
Bắc Kỳ là nó không dám nấu nè. Tại ngoài đó nó có trái sấu, trái nhót, nó không dám nấu. Miền 
Tây nó có trái bần, nó không dám nấu. Nấu miền Tây, miền Đông nó có cái lá giang nó cũng không 
dám nấu. Bởi vì đạo sư mà, Thầy của ba cõi phán sao nó nghe vậy. Quất cái vô để là nước suối là 
thấy là bà con là chết sạch hết mớ rồi. Rồi thêm cái me nó chết mớ nữa. Rồi cái cộng cái nấm rơm, 
ở nước ngoài làm gì có nấm rơm. Nước ngoài, tôi ở bên Mỹ, bên Thụy Sỹ chỉ có nấm hộp thôi có 
biết không? 28 năm xa xứ tôi nằm chiêm bao thèm có một món thôi. Nấm rơm búp để nguyên đừng 
cắt để kho tiêu cắn một cái bụp thấy nguyên một trời quê hương. Mà cứ về đây Phật tử hỏi Sư muốn
ăn cái gì? cái tôi nói thiệt tôi nói cho tôi cái món đó, nó về nó đè mấy cái búp nó cắt ngang, cắt 
ngang, nó ác như vậy đó. Nó ác như vậy đó.
Tại sao người ta đòi nấm rơm búp là bởi vì người ta muốn nguyên cái búp, mà nếu mà nó cắt như 
vậy thì ta kho cha nấm nở rồi, chớ búp làm cái gì. Cho nên cái đạo Phật là nhận thức, đạo Phật là 
nhận thức và giác ngộ là thay đổi nhận thức, lộ trình tu học là chỉ là nhận thức và giác ngộ là thay 
đổi nhận thức. Toàn bộ cái Giới Định Tuệ đó là do căn cơ của chúng sinh mà chư Phật ba đời mười 
phương thiết lập. Cho nên nếu hiện giờ Phật giáo Việt Nam hiện giờ đang đứng trước mấy cái cực 
đoan.
1/ Cực đoan một, cho rằng cái công thức Giới năng sinh Định. Định năng sinh Tuệ đó cái công thức
này không thể bỏ được, phải khư khư. Thì tôi, tôi xin sẵn sàng chịu gạch đá. Tôi nghĩ rằng đó là 
một cái cực đoan. Bởi vì sao? Vì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đang là ngoại đạo. Ngài nghe có câu Ngài 
đắc Tu Đà Hườn hỏi giới nằm ở đâu? Hiểu không? Ngài chưa kịp đắc định, chưa đắc thiền là Ngài 
đã đắc đạo rồi. Đã có tuệ rồi. Đã đắc tuệ rồi. Cho nên mình cứ khư khư công thức là phải có Giới 
xong sạch sẽ, ngon lành mới tới Định. Định ngon lành mới tới Tuệ. Thì tôi cho rằng khư khư như 
vậy đó là một cái cực đoan.
2/ Và chính vì có những vị họ thấy cực đoan này họ lại tạo ra cực đoan khác, họ phủ nhận cái công 
thức tam học. Có cái đó không ta? Có không, có phủ nhận không? vái trời các vị lắc đầu là mừng 
rồi, có vị phủ nhận, có vị nói cái đó là do đời sau bịa, thì đó là một cái cực đoan thứ hai.
Tôi thì tôi chọn ở giữa, do cơ địa, cơ địa nó có hai đó là cơ địa sinh học và cơ địa tâm lý, cái cơ địa 
sinh học là sức khỏe sinh lý của mình, có người muốn cho họ khỏe thì mình phải cho họ uống 
thuốc. Nhưng mà cái thuốc của họ đó nó phải khác với cái đứa mà nó mạnh. Hiểu không ta? Cái 
vấn đề của cơ thể mình nó khác nhau. Cha này huyết áp, bà này máu luôn luôn thấp, cha này dễ lên 
cao, bà này tiểu đường, bà kia là bị sỏi thận, bà nọ là bị bao tử. Thì chính vì cái vấn đề của các vị nó
không giống nhau. Cho nên để chữa một cái bệnh bao tử đi, chữa bệnh rối loạn tiền đình thì bắt 
buộc cái công thức nó phải khác nhau tí. Hiểu không? Đó vấn đề nằm ngay chỗ đó. Đó là nói về cơ 
địa sinh học. 
Nói về cơ địa tâm lý y chang như vậy. Tức là chúng sanh trong vô số kiếp luân hồi, mình giống như 
trái cầu tuyết vậy đó. Càng lăn thì nó càng cuốn vào đó rất là nhiều thứ. Hiểu tôi nói không? Càng 
lăn là càng cuốn, mà những thứ đó được gọi là gì? Là tập khí. Trong đó có tốt, có xấu. Cái tốt gọi là 
Vāsanā, mà cái xấu gọi là anusaya mà nó cứ cuốn, cuốn, thì nó cuốn nào là hột mắt mèo, là hột bả 
đậu rồi có cái hột bồ đề nữa, có nhiều đứa nó lăn mà nó không có dính hột bồ đề, thì khi Phật ra đời,
Phật thấy cái trái cầu tuyết mà nó lăn ngang Ngài thấy đứa nào có hạt bồ đề thì Ngài lấy nó ra Ngài 
giúp tưới, còn Ngài liếc vô Ngài thấy toàn là mắt mèo không, Ngài cho lăn qua luôn. Cái đó có thật,
một buổi sáng Phật đi bát, Phật gặp rất là nhiều chúng sanh nhưng mà:
Phật lực vô biên.
Phật trí vô cùng.
Phật tâm vô lượng.
Không độ được người vô duyên. 
Ba cái vô cộng lại không có giúp nổi cái thằng vô duyên. Vô duyên có nghĩa là không phải là không
có đẹp mà vô duyên đây là nó thiếu duyên chứ không phải là No Charm không phải, mà nó là nó 
không có cái chủng tử bồ đề, Ngài chịu thua. Bởi vì nếu mà nói rằng chư Phật có thể độ được cái 
người mà vô duyên thì hôm nay mình đâu có ngồi ở đây hiểu không? Và mình cứ tha hồ bậy bạ, cứ 
Phật ra đời là mình ngon lành đúng không? Nhưng mà chuyện đó không thể có nhớ nha. Thì cái lộ 



trình Tam học ấy phải được hiểu như thế này. Cái chất liệu Tam học bắt buộc phải có, nhưng mà 
mình đưa nó thành công thức thì hãy cẩn thận. 
Thí dụ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ nghe có một câu thôi mà Ngài đắc, Ngài không cần qua giai 
đoạn Giới, Định. Nhưng mà phải nhớ thế này, cái Giới, Định mà nói một cách rốt ráo, Giới, Định 
bản thể và Giới, Định hiện tượng. Nghe kịp không? 
- Giới Định hiện tượng là phải cạo đầu, đắp y, mang bát, nắng gió, mưa sương, hoang sơn, giả lãnh, 
rừng sâu, nước độc rồi tùm lum hết. Lam sơn, chướng khí, rồi đi bát, rồi ngồi thiền, kinh hành, rồi 
bị chúng chửi rồi tùm lum. Đó là Giới, Định mà là Giới, Định hiện tượng. Còn Ngài Xá Lợi Phất thì
sao? Trong vô số kiếp Ngài đã có Giới, Định hiện tượng rồi. Nghe kịp không? Kiếp chót Ngài chỉ 
cần một tí cái Giới, Định bản thể thôi là xong. 
Các vị có đồng ý với tôi là có những người họ học rất nhanh mà có những người họ học rất chậm 
đúng không? Thì cái vốn liếng, cái nền. Việt Nam mình có một câu là “hôm qua không xong thì 
chiều nay xong sớm”.
Nhớ cái đó không? Tức là chiều hôm qua mình làm gần xong cái trời tối thì bắt buộc sáng hôm sau 
mình hoàn tất nó nhanh. Còn những cái người mà hôm qua mà lè è 3 giờ là đã đi tắm rửa, thì buổi 
sáng hôm nay công việc nó còn một núi đúng không ta? Thì những người như Ngài Xá Lợi Phất là 
hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm là vậy. Chỉ nghe có một câu là xong.
Thì tôi xin nhắc lại, cái tinh thần mà Tam học mình phải cẩn thận cái này, không nên coi đó là một 
cái công thức bắt buộc theo cái kiểu mà a, b, c cái kiểu mà còn mà 1 + 1 là 2 là không nên. Nhưng 
mà tuyệt đối không được phủ nhận, nhưng mà cũng không nên hiểu công thức đó theo kiểu máy 
móc, mà cái quan trọng là gì? 
- Giới là khả năng kiểm soát thân khẩu, ngăn cái ác. 
- Định là khả năng tập trung tư tưởng.
- Và Tuệ là khả năng soi rọi.
Thì ba khả năng này tùy người, có người họ phải gầy dựng nó một cách rất là quy mô trên mặt hình 
thức. Nhưng có người nếu mà đã nhiều đời mà nó đầy, nó ung đút đầy cái đầu của họ rồi thì cái kiếp
chót họ chỉ cần một cái giây phút khai thị, khai nhãn, khai nhĩ căn là họ mở ra được.
Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, tất cả các pháp môn tu hành đều là những bài thuốc mà tùy vào cái 
phước duyên của cái người hành đạo mà chúng ta có gặp được Đức Phật hay không, gặp được 
Thánh hiền hay không. Còn nếu không mình không được gặp thì mình gặp mấy cái vị phàm thì dĩ 
nhiên hên xui mà phàm thì cũng có hên, mà phàm thì cũng có xui.
Nhưng mà nhớ cái này, tất cả mọi hướng dẫn của bất cứ sư phụ nào luôn luôn gắn theo đó những 
dấu ấn cá nhân, cái họ tâm đắc, cái sở trường, cái sở đoản của họ. Cho nên hãy cẩn thận với các sư 
phụ. Cho nên nó có mấy câu là:
“phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát tổ” 
là sao ta? Là đừng có khư khư ôm chặt cái trang kinh. Cái câu đó nếu dịch tiếng Việt thì rất nghe rất
là phạm thượng là gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ.
Cái câu đó phải hiểu như thế này. Có nghĩa là đừng có ôm chặt từng cái trang kinh, giống như anh 
chàng đó ảnh bị gan đi bác sĩ về, ảnh nhậu dữ hơn hồi trước nữa. Thì con vợ nói trời trời bữa hổm là
một tuần, mỗi cuối tuần mới nhậu. Bây giờ anh nhậu mỗi ngày là sao? Ảnh thoi thóp anh nói bác sĩ 
nói mỗi ngày thì cử bia, cử rượu mà bây giờ… hồi đó là anh chỉ uống bia thôi. Bây giờ bác sĩ nói là 
mỗi ngày phải cử bia, cử rượu, rồi cứ sáng cử, chiều cử, sáng cử, chiều cử. 
Hoặc là con nhỏ nó đi chơi rồi ba nó mới dặn là con trai giờ nó ghê lắm. Nó ôm con là con kêu là 
buông ra, mà nó hun con là con nói đừng. Nó đi xong nó về nó nói ba, thằng bồ con nó làm một lúc 
hai cái, vừa ôm vừa hun con la đừng buông ra. Thì nó làm đúng như là lời của ba nó đúng không? 
Đừng, hun là phải đừng, mà ôm là phải buông ra thôi. Nhưng mà khi mà nó cộng hai cái đó thành ra
là khích lệ thằng kia tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, thì là mình nhiều người hiểu kinh, hiểu 
y như vậy, cứ là cử bia, cử rượu vậy đó. Cho nên trong kinh mới có cái câu thế này nè. 
- “Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan”. Tức là ôm từng chữ, từng chữ, one by one, word by word
trong kinh á. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan tức là cứ ôm từng chữ, từng chữ là nó oan chư 
Phật, chứ Phật không có nói kỳ cục vậy.



- Nhưng mà “Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết” ôm chặt thì không nên, mà xa kinh một cái là 
chết giấc.
Cho nên bên Ngài Harivarman trong Thành thật Luận Ngài có một câu, một cái ví dụ rất là đẹp. 
Người tham cứu kinh Phật hãy có cái thái độ của con cọp mẹ mà tha cọp con ấy. Cắn chặt thì con 
đau mà cắn lơi thì con nó rớt. Có hiểu không? Hiểu cái này không? học kinh Phật là mình thấy cái 
gì quan trọng mình ghi nhận. Nhưng mà ghi nhận nó khác với cái chuyện mà ôm chặt vào lòng.
Mà ai có kinh nghiệm mà chăm bé chắc biết cái đó. Bồng nó đó. Bồng mà lơi lơi thì em bé nó rớt 
mà phải không ta? Mà sợ bé nó rớt mà siết chặt thì bé nó chết. Nghe kịp không? Nhớ cái đó. Cái 
trường hợp mà đứa bé mà nó thuận tay phải tay trái nó còn lệ thuộc do cái người bồng, họ cứ giam 
cái tay phải của nó thì nó thận tay trái. Mà giam tay trái thì nó thuận tay phải, mình bồng, mình nên 
luân phiên thay đổi nó. Nãy giờ tôi dạy các vị làm nghề baby sit, có hiểu không? là chăm em bé là 
phải để ý cái đó. 
Tất cả kinh Phật đúng là phương tiện, đúng là phương tiện, phương tiện để chữa bệnh tinh thần cho 
chúng sinh, tâm bệnh phiền não. Và đã là thuốc là phương tiện thì bắt buộc phải có linh hoạt.
Cho nên có bốn cái chữ mà tôi đặc biệt tôi nói hoài mà Phật tử Việt Nam không biết còn nhớ không,
nguyên cái cuộc đời tu mình làm ơn mình nhớ bốn chữ là: Kinh, Quyền, Hành, Tàng. Có nhớ bốn 
chữ này không ta? Rồi trớt quớt.
- Kinh là gì? Phải có ngyên tắc. Chỉ có con thú nó mới không có nguyên tắc, chứ con người mình 
phải biết tôn trọng nguyên tắc. Kinh này có nghĩa là nguyên tắc. 
- Còn quyền là gì? Là linh động trong nguyên tắc. Có nghe chữ quyền biến không? Linh hoạt. 
Kinh là biết người phải có nguyên tắc. Người không có nguyên tắc xài không được. Nhưng mà phải 
có chữ Quyền. Chữ quyền chữ Q. Quyền là tôn trọng nguyên tắc nhưng phải biết linh hoạt trong 
nguyên tắc.
- Thứ ba là chữ Hành, biết lúc nào nên ra mặt hành động.
- Và Tàng lúc nào nên giấu mặt rút lui. Hiểu không? Cho nên “Vạn pháp do duyên, tùy thời tiến 
thoái”. Đó là bốn cái chữ mà rất đáng để mà mình treo lên vách. Vạn pháp do duyên. Khi mình nhớ 
rằng vạn pháp nó không phải là như mình muốn mà nó do các điều kiện. Nhưng mà nói như vậy có 
nhiều người hiểu lầm, họ buông xuôi họ nói, vô ngã thì nó nằm ngoài cái khả năng mà điều khiển 
của mình, thôi tôi không có làm. Một là họ đổ cho cái vô ngã, hai là họ đổ cho cái nghiệp quá khứ. 
Khi nào nghiệp nó tới hả hay chứ giờ tôi không có làm gì được, sai. Tôi đã nói cái này không biết 
bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần. 
Chúng ta không thể thay đổi thuộc tính của nước. Chúng ta không thể thay đổi bản chất của nước. 
Đúng không? Nhưng chúng ta có thể đào mương dẫn nước, gắn máng xối, dẫn nước theo ý mình 
muốn được không? Được hả? Mình không có thể can thiệp để cho nước nó đánh mất cái bản chất 
của nó. Nhưng mà mình có thể làm máng xối được. Mình nương theo cái bản chất của nó, mình 
nương theo cái bản chất của nó mà mình đào mương, đào rảnh, đào cống để mình dẫn nước như ý 
mình muốn, hiểu không? Thế gian là vô thường, mình cưỡng không được, thì thôi bây giờ mình 
mượn nước đẩy thuyền, mình mượn cái vô thường để mà mình đi lên.
Bởi vì hôm nay tốt hơn hôm qua có phải là vô thường không? Rồi hôm nay tệ hôm qua phải là vô 
thường không? Thì thôi giờ mình lựa cái vô thường tích cực, mình vẫn có thể xoay sở được mà. 
Cho nên tôi nói lan man giờ tôi không biết tôi nói cái gì? tôi pha trà, cái ông Nhân này đó thì tôi 
muốn mượn bà con, mượn cái buổi pháp thoại này nè. Mượn cái buổi uống trà. Buổi uống trà này 
chỉ nhớ một chuyện thôi. Đó là không ai không thở mà sống. Không ai không ăn uống mà sống. 
Thở, ăn uống. Không ai không nhúc nhích tay chân mà sống. Trừ ra mấy thằng liệt, không ai không 
có mái nhà mà sống, phải có mái che, ít nhất phải cái hang hoặc là cái tấm ni lông hoặc là cái gầm 
cầu, mái hiên đúng không? Giờ nghe kỹ nè.
Không ai không thở mà sống, không ai không ăn mà sống. Có một điều khi mình thờ Phật trên đầu, 
mình hãy biến từng hơi thở là cơ hội tu hành tu tập. Từng cái miếng ăn là cơ hội tu tập. Từng cái 
bước đi, từng cái sinh hoạt là cơ hội tu tập. Để từ hôm nay, bất cứ nơi chốn nào mình có mặt nó 
cũng là một đạo tràng thiêng liêng không cần phải thiền đường.
Hiểu, có hiểu này không? Hơi khó hiểu hả? Từng miếng ăn nó đều là cơ hội tu học. Từng hơi thở 
vào ra nếu mà mình có Chánh niệm thì đó là một cơ hội tu học. Và bất cứ không gian nào cũng là 



không gian thiêng liêng từ cái thiền đường cho tới toilet. Mình ngồi mình chép kinh hay là mình 
ngồi mình ngồi thiền đó là công phu. Mà mình rửa tay, rửa chân ở trong toilet, mình rửa chân trong 
toilet vẫn là công phu. Nghe kịp không? Chứ còn đó giờ mình cứ tưởng là phải ngồi thẳng lưng như
vậy, mới là công phu. NO, đánh răng, xúc miệng vẫn là công phu. Rửa mặt, lau mặt cũng là công 
phu. Gội đầu, lau tóc, vén tóc vẫn là công phu.
Hồi xưa giờ mình chỉ biết vén để mà mình làm dáng thôi. Bây giờ mỗi lần cái vén như vậy là vẫn là 
công phu. Nghe kịp không? Như vậy thì cái công phu... vấn đề phật tử Việt Nam nó kẹt cái này, hễ 
nghe cái gì đơn giản nó coi thường. Ủa, tu đơn giản vậy ta. Thì thôi bây giờ nếu mà anh chị thấy 
đơn giản thì học thần chú đi. Mình hãy tu cái gì mà mình không hiểu nó mới linh.
Và tôi thấy đa phần chúng sanh hay bị cái bệnh đó. Chẳng hạn như Phật tử Việt Nam tôi sau nhiều 
năm nghiên cứu tôi thấy Phật tử Việt Nam rất là hợp với cái đạo Don Juan. Don Juan ở bên Tây Ban
Nha, a lộn bên Mexico. Tôi về tôi tiếp xúc phật tử Việt Nam tôi chợt nhớ cái đạo đó, mà kêu cái đạo
thì hơi quá, mà nó là một cái môn phái thờ Chúa, nó một cái chi phái của của của Thiên Chúa giáo.
Nhưng mà đương nhiên thì cái chi phái đó mà tôi nói ra ở đây thì công an vô hốt tôi, các vị biết cần 
sa với bồ đà không? thì bên Mexico nó có một cái loại cây nó kêu là marijuana. Tức là người ta vo 
rồi người ta hút. Thì cái đạo này nó làm sao? Nó đem vô một căn phòng, nhiệt độ ngon lành mát 
mát, mát mát. Rồi nó mở nhạc...tình như củ khoai...vậy đó. Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, mà nam 
nữ ngồi trộn lộn. Nó cho âm thanh, ánh sáng ngon lành. Xong, bắt đầu nó cho hút. Hút xong thì bắt 
đầu cái ông mà truyền đạo đó ổng lên ổng nói là bây giờ chúng ta đang từng bước trôi vào khoảng 
không vũ trụ để tiến sát tới thiên đường. Và các bạn có nhìn thấy cái đốm sáng đó không? Đức 
Chúa Trời đang ngự trên cao và đang nhìn xuống... là phật tử Việt Nam tôi thấy chịu cái đó, tôi 
đang nghiên cứu, nếu mà tôi hỏi, tức là trồng cần xa với bồ đà là cho Phật tử nó hút vô bắt đầu mình
quy y Phật, quy Phật. Cái là hít hơi đầu tiên đây là sơ quả tu đà hoàn, hít cái hơi thứ hai nhị quả tư 
đà hàm, mà Phật tử Việt Nam nó rất là thích tu kiểu đó. Đó, mà chuyện có thiệt, nó kêu là đạo Don 
Juan. Đạo Don Juan mà tại sao nó kêu tên Don Juan? Bởi vì trong văn học của Tây Phương, Don 
Juan là một nhân vật cực kỳ đào hoa. Và cái thằng cha mà truyền giáo này cũng cực kỳ đào hoa. Và 
mấy cái vong nữ của mình, mấy cái xác nữ mình vì mê giáo chủ. Giáo chủ nói gì cũng nghe mà 
nhất là đưa vô cái căn phòng, trời ơi tôi nghe tôi còn thấy đã mà. Thì là đó, mà quan trọng nhất là 
cái tháp Kalama tôi làm, tôi cũng đang... nhưng mà không có cái vụ mà hút thì không có, nhưng mà 
âm thanh, ánh sáng và nhiệt độ, các vị có tin cái đó nó có ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình 
không? Tại sao ở mấy vũ trường, mấy quán ba mà ánh sáng nó phải là chớp nhoáng, âm thanh phải 
là sập xình tại sao vậy? là bởi vì phải như vậy. Quên, nói, các vị tưởng chắc tôi đi rồi, thì là phải 
như vậy người ta mới là quên đường về được chứ còn cái dục lạc đó là gì? Là tỉnh quá nó không có 
vui. Cái này đúng hay sai hả? Đừng có bắt, đừng có ép tôi nói thiệt chứ, cái thiền định là càng tỉnh, 
càng tiến bộ, càng thăng hoa. Trí tuệ quán càng tỉnh càng thăng hoa. Định và tuệ đó.
Nhưng mà riêng cái dục lạc mà nó càng giật giờ thì nó càng thăng hoa. Hiểu tôi nói không? Thí dụ 
như bây giờ nam nữ nó cần không có ánh sáng nó mới hun nhau được, chứ còn thứ 1000 người 
đang nhìn, đèn 1000W thì khó hun lắm. Hiểu tôi nói không? Nó rọi lên từng cọng lông, cọng tóc mà
1000 người nó đang ngồi nó dòm vậy nè. Thì mình làm ăn gì được. Nó phải có cái sự hỗ trợ của 
bóng tối, gió đêm, bờ ao, bụi chuối, đống rơm rồi gió ruộng, gió đồng nó riêu riêu riêu. Rồi nó có 
một chút u mê trong đầu và một chút bóng tối bên ngoài nó hỗ trợ và gia cố cho cái niềm u mê đầu 
đời nó được hình thành và nó có tên là tình đầu mà đúng không? Đó thì bây giờ hãy cẩn thận, hãy 
cẩn thận với những gì mình thích và những gì mình ghét. Chưa đủ còn nữa. Hãy cẩn thận với môi 
trường sống, rất là độc. Cái kẻ mà mình thường gặp, cái website mà mình thường đọc, cái loại sách 
mà mình thường đọc, những hình ảnh, những cái thứ nghệ thuật, những thứ mà âm nhạc, rồi tranh 
ảnh, hội họa gì đó, mấy cái đó, mấy cái gì mà thường đập vào đầu mình nhất. Chính những cái đó 
nó trở thành cái nền tảng. Tôi gọi là nền tảng tâm thức, nền tảng cảm xúc và nó sẽ từng bước nó trở 
thành cái lộ trình để mình đi trên đó và dẫn về đâu đó. Hãy cẩn thận với người mình gặp, hãy cẩn 
thận với môi trường sống, cẩn thận với những gì mình thích và ghét. Những gì mình thích thì dĩ 
nhiên là mình bị ám ảnh rồi. Nhưng mà những thứ mình ghét nó cũng ám ảnh mình, qua một cái lộ 
trình rất là ngoạn mục. 
- Buổi đầu là tâm thức đối kháng.



- Sau đó là tâm thức hòa giải,
- Cuối cùng là tâm thức thỏa hiệp.
- Và tâm thức đồng hóa. 
Hiểu không? quý vị thấy cái ông thầy ổng hơi kỳ kỳ, nhưng mà mình cứ tiếp xúc hoài hoài đó, từ 
hồi đầu là đối kháng, thấy không chấp nhận được rồi. Nhưng mà lâu ngày cái nó chuyển qua cái hòa
giải, thôi kệ mỗi người một nhận thức, có gì đâu phải bận tâm. Nhưng tới cái bước ba là thỏa hiệp. 
Hay, hay, ổng có cái hay, rồi tới đó bắt đầu thua rồi và tới bước thứ tư là đồng hóa mình thành ổng 
lúc nào không hay nhớ cái đó và lúc bây giờ chúng ta trở thành con chuột bạch cho các vị đạo sư, 
chuột bạch cho các vị thầy, mẹ sanh mình ra vốn tự do nhưng mà khi mình lớn lên văn hóa, tôn 
giáo, chính trị, xã hội tự nó giam nhốt mình mà nó xui nhất chính mình là cái người mua gạch về 
xây tường, mua sắt về làm song cửa sổ, mua dây xích về xiềng chân và tự cho mình hạnh phúc vì 
chính nhà tù này do mình xây. Hãy tin tôi chuyện đó có thiệt, phải tin thôi chuyện đó có thiệt, mình 
đang rất là tự do, đang rất là tự do mà tự nhiên cái là mình bằng một cái nỗi ám ảnh nào đó mình 
xây dựng một thiên đường, mình nghe nói thiên đường mà xây dựng là đã thấy sai rồi, bởi vì hạnh 
phúc là gì? hạnh phúc là thứ mà ta có được khi ta không nghĩ tới nó, làm ơn ghi câu này dùm. 
HẠNH PHÚC LÀ CÁI MÀ TA CÓ ĐƯỢC KHI TA KHÔNG NGHĨ TA NÓ.
Và có một câu chuyện tôi kể hoài là một anh Phật tử vào hỏi vị thiền sư, nói đời con khổ quá, con 
muốn gặp sư phụ giúp con thì sư phụ hỏi muốn cái gì? Nói con muốn thoát khổ, con muốn được 
hạnh phúc. Thì vị thiền sư nói con chỉ cần con lấy chữ tôi cộng với chữ muốn bằng đau khổ, phải 
không? Tôi muốn thoát đau khổ, thì bản thân cái chữ tôi, thì chữ muốn cộng với chữ thoát thì nó 
bằng đau khổ.
Còn hạnh phúc là gì? Con chỉ việc con viết cái chữ tôi muốn hạnh phúc. Con viết xong, con xóa chữ
tôi, xóa tiếp chữ muốn, xóa bớt chữ được. Bởi vì hễ còn có tôi đó là mình còn bị tổn thương. Mà hễ 
còn có muốn là còn bị trái ý. Còn hễ có được thì phải có mất. Như vậy thì "Tôi muốn được hạnh 
phúc" thì con phải xóa cái chữ tôi, muốn, được, thì cái còn lại là? Hạnh phúc. Và tôi nói đùa nhưng 
mà thật là người Phật tử nên đeo thánh giá, thánh giá này tức là chữ ai (I) trong tiếng Anh, gạch 
ngang thành ra thánh giá có đúng không? cái chữ ai (I) là tôi gạch bỏ nó đi, thành ra thánh giá, 
nhưng mà nói vậy thôi đừng có đeo, đeo là đổ thừa Sư Toại Khanh thì chết. Nhưng mà khi mà mình
bôi đi cái tôi thì tự nhiên nó nhẹ đi rất là nhiều. Các vị phải tin chuyện đó. Các vị có nhớ hồi nhỏ 
đó, cái niềm vui mình nó rất là đơn giản là bởi vì hồi đó mình không biết sống nhãn hiệu.
Các vị có còn nhớ cái đó không? Mình không bị nhãn hiệu, hồi nhỏ mình dễ hài lòng với những cái 
xoa đầu của người lớn. Một cái một cái vòng tay của mẹ, của Dì, một cái bánh, một viên kẹo của bà
là mình hạnh phúc lắm. Hoặc một lời khen ngoan quá, cháu của bà OK là mình hạnh phúc. Nhưng 
mà khi mình lớn lên mình khó hạnh phúc là bởi vì mình tự gắn lên người mình quá nhiều cái nhãn 
hiệu, quá nhiều cái chuẩn ấy, quá nhiều cái cái tiêu chí và mình lại nô lệ mình lại bị là tù nhân giam 
nhốt trong chính cái đó.
Cho nên tôi có một câu chuyện mà tôi rất là thích kể hoài, đó là một cái anh đó đi tù về bạn tới 
thăm, ảnh nói, tôi nói thiệt với mấy ông chứ tù với không tù nó không khác nhau bao nhiêu. Vấn đề 
là khóa trong hay khóa ngoài và đứa nào giữ chìa khóa, nghe kịp không? Nếu mà hiểu theo kiểu đó 
thì hôn nhân có phải là nhà tù không? Hiểu tôi nói gì không ta? Ai giữ chìa khóa, có hiểu cái đó 
không? Ai giữ chìa khóa? Ai giữ chìa khóa? Có nhiều người cái chìa khóa hạnh phúc của họ nó nằm
trong tay đồ đạc có không ta? Có hiểu tôi nói gì không? Cái mấy cái chén mà họ vừa ý ở dưới bếp 
mà nó bể, là họ khổ mấy ngày. Có biết cái đó không? Vậy cái hạnh phúc của họ, cái chìa khóa nó 
nằm trong tay mấy cái món đồ bá vơ hoặc là có nhiều người hạnh phúc họ nó nằm trong tay người 
vợ hoặc người chồng hoặc có nhiều người còn tào lao nữa là nó nằm trong tay của mấy đứa con, nó 
không ngoan cái là họ khổ.
Có tin chuyện đó không? Có nghĩa là cái chìa khóa cuộc đời mình nó nằm trong tay nhiều cái đối 
tượng không ra gì hết. Mà Đức Phật dạy mình tự chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nói vậy mấy ông 
mà núp núp chơi dữ lắm. Phải độc lập mới được. Độc lập là sao? Độc lập là sao ta? Độc lập có 
nghĩa là không có bị cái sự tác động của bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài. Đó gọi là độc lập.
- Độc lập, độc là một mình, lập là đứng, đứng một mình



- Tự do là sao? À cái này mới lớn chuyện nè. Nhiều người cứ tưởng muốn làm gì thì làm đó gọi là 
tự do. Không phải, muốn làm gì thì làm là mình đang làm nô lệ cho cái ý muốn của mình. Hiểu tôi 
nói không? Mình tưởng muốn làm gì thì làm, vậy là mình tự do NO. Mình muốn làm gì thì làm. 
Lúc đó mình là nô lệ cho cái ước muốn của mình. 
Mà cái này mới quan trọng nè. Ngày xưa chưa biết đạo mình hiểu có được cái mình muốn là hạnh 
phúc. Tránh được cái mình ghét là hạnh phúc. Biết đạo rồi mình thấy không còn thích ghét mới là 
hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì tiện nghi không bằng thích nghi, nhớ.
Tức là mình phải như vậy tôi mới cười. Không có như vậy thì tôi khổ, NO. Phải đến một lúc, nó cỡ 
nào mình cũng thoải mái. Tiện nghi không bằng thích nghi. Và chính từ cái chỗ này nè, cho nên là 
trong kinh mới dạy đó mọi thứ ở đời do các duyên mà có. Duyên ở đây được chia ra thành nhiều 
trường hợp. Hồi nãy mình học rồi phải không ta? A giúp B bằng cách có mặt trước, có mặt sau, 
cùng có mặt và vắng mặt.
Nhưng mà chưa, Đức Phật ở một trường hợp khác Ngài dạy nhiều cái còn độc chiêu nữa. Ngài nói 
rằng có trường hợp:
- A giúp B bằng cách thừa tiếp. 
- A giúp B bằng cách là kết nối không gián đoạn. 
Thừa tiếp là sao? Muốn cho cái tiệm trà này nó phát triển hoài đó, thì cái ông chủ trước ổng làm đến
lúc nào đó ông không muốn làm nữa thì ông chủ sau phải tiếp tục cái công việc của ông chủ trước 
thì cái Kosala này nó mới còn nghe kịp không? hoặc là như cái quả lắc đồng hồ thì nó đánh qua, 
đánh lại thì khi nó đi qua đây, khi mà nó đi qua đây nó cũng làm cái công việc của lúc nó đi qua 
đây, phải không ta? Lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Cái đó cũng là một thứ nhân duyên. 
Mình muốn duy trì một cái truyền thống chính trị, quyền lực, tâm linh, tôn giáo, tư tưởng triết học 
thì mình cần đến những cái thế hệ thừa tiếp. Học toán có nhớ chữ thừa tiếp không? thừa tiếp. Thừa 
tiếp cũng là một cái điều kiện, nhưng mà trong đó có hai cái Duyên mà tôi cho rất là quan trọng. Đó
là Ngài dạy rằng:
- Có trường hợp A giúp B bằng cách là hòa tan.
- Và có trường hợp A giúp B bằng cách là mỗi đứa phải độc lập. 
- Có trường hợp A giúp B bằng cách là hai đứa cùng nắm tay. Hai đứa cùng nắm tay nhau thì gọi là 
Hổ Tương Duyên. 
Còn cái trường hợp giúp nhau bằng cách là hòa tan vào nhau thì gọi là Tương Ưng Duyên. Và giúp 
nhau bằng cách độc lập gọi là Bất Tương Ưng Duyên. Mấy cái này rất là quan trọng. Tại sao nó 
quan trọng? Giúp nhau bằng cách là hòa tan là sao? Chứ tôi nói theo chuyên môn là Danh Sắc thì 
quý vị nghe không hiểu mà nói chuyện đời các vị hiểu.
Có trường hợp mình thương ai đó quá mình muốn giúp người đó là mình về nhà mình sống chung 
với người đó. Đó là gọi là hòa tan. Trong đời của mình có họ mà trong đời họ phải luôn có cái bóng 
của mình thì cái đó được gọi là giúp nhau bằng cách là hòa tan vào nhau. 
Nhưng có trường hợp A giúp B bằng cách là anh bên, tôi bên thì mình mới giúp nhau được, chứ 
mình dọn về ở chung nhau là banh chành hết. Có trường hợp này không? Cho nên đừng có nghe nó 
giúp là phải sáp vô là sai. Chẳng hạn như tôi hỏi như đêm nay tôi bị bệnh nè, thì ở đây ai là người 
nên ở lại với tôi đêm nay ở đây và ai không nên? Hiểu chưa? Có hiểu không mà gật? Tối nay là tôi 
bị bệnh, tôi cần ở đây nè, tôi không muốn về. Thì ai là người nên ở đây với tôi chung một phòng và 
ai là người không nên ở với tôi trong một phòng? Hiểu hả? Vì có những người mà ở chung phòng là
chỉ có phá chứ không có giúp gì hết trơn. Hiểu tôi nói không? Đó, cho nên Đức Phật dạy có trường 
hợp A giúp B bằng cách là hai đứa phải độc lập. 
Nhưng có trường hợp A giúp B bằng cách là phải hòa tan và thành một khối. Cái đó có không? nói 
vậy hiểu không ta? Phải hòa tan thí dụ như bây giờ đây là một ly nước chanh. Trong đây có muỗng, 
có đường, có nước cốt chanh, tôi pha tôi hay bỏ tí muối nữa. Rồi thì như vậy cái ly nước chanh này 
có những thứ cần hòa tan, những thứ không nên hòa tan. Có không? Cái cần hòa tan là cái gì? 
Đường, nước, muối, chanh là nên hòa tan vào nhau. Nhưng mà cái muỗng và cái này có nên hòa tan
thành một khối không? không nên phải không? Đó bây giờ bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là đời sống
là một sự cộng hưởng, là một sự kết hợp. Nhưng cộng hưởng mà kết hợp nó có hai trường hợp. Anh
và tôi phải hòa tan vào nhau và anh và tôi phải giữ hai thế độc lập. Nghe kịp không? 



Còn trường hợp, có trường hợp thứ hai nữa là giúp nhau bằng cách là hổ tương. Nghĩa là sao? là 
anh muốn được sự giúp đỡ của tôi thì anh và tôi phải có cái sự tiếp sức qua lại nghe không? Chứ 
không thể nào mà anh và tôi mà coi như tôi giúp anh, còn anh cứ ngồi anh cứ hả họng chờ sung 
rụng là không được.
Thí dụ bác sĩ đối với bệnh nhân, bác sĩ khuyên cái gì thì bệnh nhân về phải nghe lời thì cái này là hổ
tương, giúp qua, giúp lại. Hoặc là hai người mà cùng khiên một cái vật nặng thì cái anh này anh đỡ 
cho anh kia mà anh kia anh đỡ cho anh này. Thì chiều nay tôi cố ý tôi nhấn mạnh chữ Duyên để bà 
con nhớ một chuyện.
- Có cũng là duyên.
- Không cũng có thể là duyên. 
Rồi cái gì nữa? Không nên ngồi yên đón nhận sự giúp đỡ người khác mà đôi lúc chính mình cũng 
phải có động tay, động chân. Vì trời chỉ cứu đứa nào biết tự cứu. Đừng có đổ hết chuyện tu hành vô 
tay sư phụ. Đừng có cho rằng cứ thờ Phật rồi xin Phật phù hộ là sai. Đừng có cho mọi sự có sư phụ 
là sư phụ gánh. NO. Chính mình phải Chánh niệm, phải giới luật, phải thiền định, phải niềm tin, 
phải tàm úy trong từng phút, chứ không có sư phụ nào cứu được mình hết. Và có một chuyện rất là 
phủ phàng, đó là hiện giờ ai ở đây cũng khỏe mạnh, mặt mũi ngó cũng sáng sủa, thấy đời là màu 
hồng. Chứ còn nếu bây giờ chỉ cần sáng mai có một người trong đây mà bị stroke, stroke là bị đột 
quỵ thì tôi tin rằng bạn bè trong đám này nó tới nó thăm nhiều lắm là ba lần là nó hết thăm rồi.
Mà mấy cái lần sau nó thưa dữ lắm biết không? Nó thưa dữ lắm. Lúc đó mới thấm thía cái lời của 
tôi nói chiều nay, không tin được gì hết. Mình tin vào tình người, mình tin vào chánh pháp đúng, 
nhưng mà mình phải nhớ rằng cuối cùng, cái chắc ăn nhất là mình còn lại một mình mình và chắc 
chắn mình phải ra đi. Hai cái đó là có thiệt.
Chắc chắn mình phải ra đi mà chắc chắn mình chỉ còn là một mình. Còn tất cả những cái mối quan 
hệ khác thì không có nào tôi tin được hết. Đừng có nói là thương yêu. Ngay cả vợ chồng, cha mẹ, 
con cái tôi từng nhìn thấy, nằm riết mà nó khai, nó có mùi luôn. Nó chăm sóc riết nó ngán. Chỉ trừ 
ra mấy vị... nói câu nó phủ phàng chứ nó chỉ siêng chăm khi nó biết mình còn có sổ đỏ trong tay.
Đừng bao giờ ngu si, đần độn giao hết cho con. Mình phải còn có cái giá trị lợi dụng thì cái kẻ đó 
mới xài được. Tin tôi đi. Bây giờ tôi xin nói thật luôn. Ở đây quý vị nào mà có nhà đất Phú Mỹ 
Hưng mà quý vị chỉ cần tôi liếc tôi thấy có cái tên Toại Khanh trong đó thì tôi bồng ẩm, bưng bê, 
lao dọn tôi mới có chút nhiệt huyết và có lửa chứ còn cái thứ mà hưởng gọi là tiền mà tiền bảo hiểm
y tế, rồi trợ cấp xã hội lương hưu của cán bộ, rồi nhất là gia đình chính sách có công cách mạng đó, 
mấy cái tiền đó không bao nhiêu hết, mà kêu tôi tới mà tụng kinh thuyết pháp là không. Nhưng mà 
tôi biết quý vị là nhà Phú Mỹ Hưng tôi thuyết pháp nhiều lắm. Tôi nói không hiểu, tôi banh lỗ tai, 
banh con mắt ra tôi giảng, đổ mực vô tôi giảng cho nó hiểu. Mà hiểu tôi nói không? Nó rất là tàn 
nhẫn. Tàn nhẫn kinh khủng lắm, không tin được ai hết. Ngay cả cái thân mà mình còn không tin 
được mà, mình chỉ tin vào những mối quan hệ của các pháp thì mình tin. 
Thí dụ như là mình tin là nếu mà mình có khả năng buông bỏ được thì mình sẽ sống an lạc mình tin.
Mà cái câu này quan trọng nè. Nếu tự xét không có khả năng buông bỏ thì nên hạn chế sở hữu 
những thứ khó buông. Cái câu này có khó hiểu không ta? khó không? Phải buông bỏ mới sống hạnh
phúc an lạc.
Mà nếu tự xét cái khả năng buông bỏ của mình yếu quá thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó 
buông. Tôi từng tới những cái căn nhà như ngôi nhà Phật tử mà họ có những cái bộ sưu tập mà tôi...
cách mà họ khoe đó làm cho tôi thấy lo hơn thấy vui. Thì tôi giấu tên cái ông đó, ổng người Huế ở 
bên Houston ổng già chắc năm nay chắc chết rồi. Năm nay chết, chắc chết rồi.
Hai mấy năm trước mà ổng có nguyên bộ sưu tập cổ vật của Huế ổng mua luôn bên Hải Quan và Bộ
Văn Hóa luôn để mà ổng đem được mấy nó qua bên nước ngoài, mà ổng giới thiệu với tất cả cái sự 
tâm đắc ghê gớm và quý vị biết đại học Rise của Houston, một trong 10 cái hàng đại học hàng đầu 
của Mỹ từng mượn đồ của ổng để triển lãm trong trường cho sinh viên quốc tế coi, mà trong khi đó 
thì sao? Với cái niềm đam mê và dính mắc đó thì tôi nghĩ rằng ổng 90 tuổi cũng buông không nổi. 
Hoặc là bên Đức. Bên Thụy Sĩ tôi ở trên núi thì cái hàng xóm tôi là một ông cụ người Đức, ổng 
sống bình dân mà tôi đâu có biết ổng là triệu phú. Sau này tôi mới biết ổng triệu phú mà có biết chín
mươi mấy tuổi mà không cần thư ký, không cần tài xế, tự lái xe, giấy tờ, sổ sách ổng tự làm hết mà 



tại sao ổng giàu? đất, đất rẻ, đất vàng, ổng khôn lắm, đất vàng hoặc là nhà đắc địa lượm về chỉnh 
sửa tút táp bán, chỉnh sửa tút táp bán, mà ổng làm mấy chục năm như vậy, bây giờ là cái khổ của 
ổng là gì? Là cơ hội kiếm tiền nó quá nhiều. Người ta khổ là vì không có tiền, không có tìm ra cơ 
hội kiếm tiền. Còn ổng khổ là vì ổng không có khả năng buông bỏ mấy cơ hội. Ổng không có khả 
năng từ chối cơ hội thì chắc chắn phải có một lúc mình phải nghĩ đến cái chuyện mình buông rồi. 
Cho nên đừng có nói là người đó là tu thiệt, tu giả. Nếu mà thật sự là người đó sợ chết thì bắt buộc 
tôi nghĩ phải có một ngày mình tính đến cái chuyện buông, bởi vì không có gì khổ cho bằng ra đi 
bằng cái sự sợ hãi và tiếc nối.
Sợ hãi quãng đường trước mặt và tiếc nuối cái bỏ lại sau lưng. Khổ lắm quý vị. Khổ lắm. Tôi biết 
bên Thụy Sĩ đó, tôi biết có rất nhiều cái bi kịch, tuổi già không tiền phải sống nhờ trợ cấp xã hội. 
Đó là một kiểu khổ. Kiểu thứ hai nè để lại quá nhiều tài sản mà không con đành phải để lại cho nhà 
nước, mà nó lạ lắm quý vị trong kinh nói mấy người nhà giàu, càng giàu tại sao càng hiếm muộn 
bởi vì cái người mà đủ phước để chun vô đó nó ít, còn cái thứ mà nhà nghèo đó, nó đụng vạt áo là 
có chữa. Đụng vạt áo có chữa. Mấy cái nhà cấp bốn nó dễ có bầu lắm. Nó cứ gây lộn, cái xin lỗi, 
xin lỗi kiểu gì mình không biết. Cái xin lỗi có bầu, mà cứ gây là có bầu. Riết tôi nói bây giờ tôi nói 
nhiều khi yêu nhau là có bầu mà gây lộn cũng có bầu nữa, tại gây lộn thì phải xin lỗi, xin lỗi là có 
bầu mà cái thứ nhà giàu là không nha, nhà giàu là sâm, yến rồi nhung, rồi tùm lum hết, rồi lên chùa 
cầu tự, nào chùa chứa chan, chùa bà đen, ông trắng gì tùm lum, chùa ba vàng, chùa tam chúc, đi 
khấn tùm lum về dứt khoát nó ra toàn cái gì không ra con, mà cái thứ nhà nghèo nó gây lộn là nó ra 
con là ở đâu ra cái đó? phước. Phước chúng sinh, cái thứ mà số khổ đó nó một núi. Còn cái thứ số 
hưởng đó hiếm lắm. Mình Âu Mỹ nó kêu là cái thứ mà ngậm thìa bạc khó lắm. Ngậm thìa nhôm 
một lũ, mà ngậm thìa bạc cực hiếm. Đấy cho nên là liệu hồn, làm sao mà mình nằm ở trong cái đám
mà số hiếm.
Ở bên Thụy Sĩ gần chỗ tôi ở nó có cái lâu đài đẹp cực kỳ luôn, mà qua bao nhiêu thế hệ toàn là độc 
đinh. Ở đây ai biết độc đinh không? tức là đẻ đúng một thằng con trai thôi và có thằng con trai đó 
đẻ đúng một thằng đích tôn thôi, mà nó cứ truyền, truyền, truyền đến cái đời cuối cùng nó ra hai cô 
con gái. Một cô  thì coi như là bị tâm thần nhẹ, nhưng mà tâm thần mà nhẹ này cũng là tâm thần, 
khổ. Rồi một cô thì bị cái bệnh sợ ánh nắng, bệnh gì lạ vậy ta? Biết bệnh không? Tôi đang nói đàng 
hoàng, ma cà rồng là chuyện phịa. Có nghĩa là ra ngoài nắng là nó đau nhức chứ không phải nó 
ngứa. Đau nhức, đau lắm, nó đau buốt buốt vậy đó.
Mà tôi hỏi chứ thừa kế gia tài bạc tỷ mà trong khi bị cái bệnh đó thì nó không cần nội tạng. Nội tạng
bả rất là OK mà chỉ bị có cái bệnh đó, là ra nắng là nó đau buốt chịu không nổi. Sao lấy chồng? Bởi 
vì thằng nào mà nó ôm bả, nó rước bả về nó cũng chết. Tại vì lấy một cái bà vợ mà nắng không ưa, 
mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù xương mà kêu nó... chỉ nước làm tháp thờ chứ làm sao.
Cho nên là nghe cho kỹ, nói cái này quan trọng nè. Cuộc đời nó không đắng như mình nghĩ nhưng 
rồi nó cũng không ngọt như mình nghĩ. Nhưng do vô minh không tin lời Phật. Phật dạy mọi thứ 
phải buông nhưng ta không tin lời Phật. Từ đó ta mới đi mới xác định. Thay vì Phật nói tất cả đều là
rác thì mình không tin. Cho nên mình mới trong cái đống rác đó mình mới xác định cái này đắng, 
cái này ngọt là ngay cái lúc mà mình xác định, thay vì Ngài kêu liệng hết đi con mà mình lắc đầu là 
mình đã sai bước một rồi, mà tới bước hai là mình đi xác định cái đắng và ngọt, cái thơm và cái 
không thơm trên đó mà khi mà mình tìm không ra cái mình thích là mình khổ mà mình không né 
được cái mình ghét là mình khổ, cho nên cuộc đời này vốn thật ra đó là nó không có đắng, không 
ngọt như mình nghĩ mà do là ảo tưởng cái đó là một sự thật tin tôi đi. Nó là một sự thật.
Nếu mọi thứ như mình muốn thì các vị sống được tới 90 tuổi thì những cái các vị có nó đều trở nên 
vô nghĩa. Có đúng không? Tin tôi đi. Mà nếu vị nào mà lì quá thì tôi tặng thêm 10 năm nữa là tới 
100 là tự nhiên cái đầu nó đơ rồi. 100 thì coi như là mình nhìn tiền mình không biết để làm gì.
Mà ngay cả bây giờ hoa hậu nó có bu mình 100 cô thì mình nhìn cái đám hoa hậu đó cũng không 
biết để làm cái gì với cái đám đó. Nhớ ha. Cho nên đời không đắng không ngọt như mình nghĩ. 
Nhưng chính do cái ngộ nhận trong đầu của mình mà mình mới đi đầu tư kiếm tìm, rồi sau đó là giữ
gìn và sợ mất. Mà khi mình có ý niệm sợ mất thì mình bèn nhìn thấy cuộc đời này nó là biển khổ. 
Qua được khổ là qua đời.



Thì đó là.. nhớ cái đó là không biết đạo đó, đi ngang nghĩa trang, đi ngang nhà thương ngán lắm, sợ 
lắm nhưng biết đạo rồi không sợ mà chán. Hai cái này khác nhau không ta? Ở trong Tứ Niệm Xứ có
nói là buổi đầu thì mình tu Tứ Niệm Xứ buổi đầu là mình sợ, nhưng mà tu đến lúc nào đó mình đâm
mình chán mà phải qua giai đoạn chán nó tới giai đoạn thứ ba đó giai đoạn hành xả, có nghĩa là 
hững hờ, sợ hãi, chán nản và hờ hững thì có nhiều cái chết cái chết của người không biết đạo là cái 
chết sợ hãi, tiếc nuối, cái chết của cái người mà biết đạo ba mớ là chán chường, nhưng cái biết cái 
bậc Thánh thì dững dưng ngồi chờ lá nó rụng, ngồi chờ lá rụng, thấy như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài 
lại Ngài trình Đức Phật nói một tuần nữa con đi, thì Đức Phật không cản mà cũng không giữ, Ngài 
chỉ nói là coi liệu thời gian cho thích hợp. Đệ tử ruột tới xin niết bàn mà sư phụ nói vậy đó, coi liệu 
thời gian thích hợp, rồi Ngài Mục Kiền Liên tới xin Ngài niết bàn, xin đi chết Ngài cũng nói có một 
câu đó, rồi con ruột của Ngài là Ngài Rahula tới xin Ngài xin phép con đi trước, thì cái đó thầy coi 
liệu thời gian sao, vì có việc gì cần làm để giải quyết cho người chung quanh, tức là nhẹ hơn là tiễn 
con đi định cư nước ngoài nữa, mà tại sao như vậy bởi vì họ đã buông rồi. Còn em trai Ngài Xá Lợi 
Phất, có buổi trưa đó đi bát xong về cùng với sư huynh của mình là Ngài Xá Lợi Phất rồi với một 
nhóm Tỳ kheo ngồi ở chung một cái hang thì người em Ngài Xá Lợi Phất bị rắn cắn, trong kinh 
không kêu cắn mà kêu là bị con rắn nó rớt trúng, nó độc đến mức mà nó chạm vô cái vai trần của 
Ngài đó. Nó giống như bên gì ta? Bên Brazil nó có cái đảo rắn, thì nó có loại rắn nó độc đến mức 
mà khi nó phập mình rồi đó, cơ thể tự bị hoại tử trong thời gian rất ngắn. Đó là chuyện có thiệt các 
vị vào ở trong này coi là đảo rắn Brazil, rắn độc vậy đó. Nó cắn rồi đó là đừng hòng chỉ có nước là 
phải chặt bỏ cái đó thôi, chứ không chặt là nó bị hoại tử.
Thì con rắn này cũng vậy. Con rắn nó cắn cái người em trai Ngài Xá Lợi Phất, nó cắn vô rồi là 
người tự huỷ, trong kinh nói giống như là rơm rạ mà bị đốt vậy đó. Thì lúc mà Ngài biết được, Ngài
dùng thần thông, Ngài dùng thiền định Ngài chặn lại, chặn lại mà Ngài biết bữa nay chắc chắn phải 
đi rồi, nhưng mà ngay tạm thời Ngài chặn lại rồi Ngài mới nói Ngài Xá Lợi Phất là đệ bị rắn cắn 
rồi, rắn độc qua không được, xin chư Tăng đem ra khỏi hang giùm vì không muốn mình chết trong 
hang, bất tiện cho anh em, chư Tăng mới khiêng, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhìn người em 
Ngài nói không ngờ đến giây phút này mà mặt mũi của sư đệ vẫn còn sáng sủa, khen em đẹp trai, 
thì người em mới trả lời là từ lâu rồi sư đệ không coi cái này là của mình, cho nên hôm nay nó có ra
sao thì đệ vẫn vậy thôi, coi cái cuộc đối đáp của hai anh em chứng minh có nghĩa là họ bình thường 
họ phải sao đó họ phải sống hết mình mà tim óc gan ruột với cái họ hiểu.
Như tôi nói rất là nhiều lần Thánh nhân họ thấy rõ cái điều họ tin cho nên họ tin chết bỏ cái điều họ 
hiểu. Còn mình không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu. 
Có không? Mình nói vô ngã, vô thường chứ đứa nào mà nó... tiên sư cha nhà mi dám gẹo chồng bà. 
Trong khi là mình, chồng mình, tiền của mình là cái gì đụng chứ cái đó không được.
Cái gì cũng vô ngã trừ chồng tôi và tiền của tôi. Cái đó là không có vô ngã mà có cái đó không? Có 
nghĩa là mình nói vậy thôi, chứ khó lắm. Như, hoặc như ông thầy, ông trụ trì đang ngồi có nhỏ Phật 
tử chạy vô nói thầy, nó miếu máo nó nói chiếc xe SH dựng trước chùa mất rồi, ổng (khoác tay) 
ngoại thân con, cái nói trời nói khiêng luôn cái thùng phước điền, thằng nào, thằng nào? bọn tôi nhớ
cái chuyện mà thằng nhỏ lên chùa nó leo nó hái trái đó, rồi cái ông thầy, ổng la nặng lắm, nó về nó 
méc, mà nó nói thêm, nói ông thầy đánh con, mắng con, ông bố giận, ông bố lên chùa nói sao con 
nít mà thầy đánh nó, bần tăng chưa đánh ai hết. Nói thầy còn chửi nó, bần tăng chưa chửi ai hết. 
Ông bố nói thầy coi chừng, ổng nói bần tăng cũng chưa ngán ai hết. Có nghĩa là nói oan thì ông 
nhịn, nhưng mà nói cái phần mà thách thức thầy coi chừng thầy á, ta cũng chưa có ngán ai hết.
Có nghĩa là mỗi người có một cái tử huyệt, mình chưa đụng chuyện mình không biết mình ghét cái 
gì nhất. Tin tôi đi. Chưa đụng chuyện mình chưa biết mình dính mắc cái gì nhất. 
Có câu chuyện này mà tôi kể hoài mà riết tôi nhục luôn á. Có nguyên một cái đám đại gia mà đi 
chơi biển, bị cướp ở ngoài cái hoang đảo nó bắt được, bắt được nó đánh đập để nó khảo của, mà 
khảo bằng cách nào ta? Nó mới mỗi ngày nó cho chặt một lóng tay, email, địa chỉ ,số phone, tài 
khoản ngân hàng mà cứ không khai là nó chặt lóng, không khai chặt lóng, mà trước khi chặt nó có 
hỏi, triệu phú không à, tụi này cướp nhưng mà có nhân đạo lắm. Trước khi chặt thì cho nạn nhân 
được phép chọn ngón hiểu không? Chọn ngón thì nó vui thế này. Tôi đọc cái đó tôi thấy tôi thấy thú
vị, trong đó có một bà tỷ phú, bả nói bà chưa lấy chồng cho nên chừa ngón này (ngón áp út) để mai 



mốt đeo nhẫn. Còn có ông thì ổng hay thích săn bắn, chừa ngón này (ngón trỏ) để ông bóp cò hiểu 
không? Còn có ông thì ổng thích chơi guitar thì chừa lại cái ngón nào đó tay phải hay tay trái đó để 
chơi guitar.
Có nghĩa là cuối đời không còn giữ gì hết cũng còn giữ lại cái chỗ để đeo nhẫn, giữ cái chỗ để bóp 
cò, giữ cái để chơi guitar hiểu không ta? Còn vui nhất có ông kia, ông chừa (ngón út) này để ngoái 
tai nữa. Ông đó người Việt Nam, ngoái tai với xỉa răng, ăn cơm rau muống rồi nó dính, thì lúc đụng 
chuyện cái cuối cùng mình biết cái mà đọng lại trong lòng của mình là cái gì? các vị có tin chuyệy 
đó không? chưa đụng chuyện chưa biết. Bởi người Việt ở trên mạn ngược họ có khuyên thế này, 
muốn biết con chó nào khôn nhất trong một cái ổ chó đó, thì cứ lấy cái cây đuốc ban đêm dí vô, 
đừng để nó phỏng, dí gần tới, dí vô cái ổ chó con thì coi con chó mẹ nó tha con nào đi trước? bởi 
thường khi nó biết cái ổ nó bị đe dọa nó sẽ đem con đi, thì cái con mà nó tha đầu tiên chính là cái 
con khôn nhất mà chỉ có cái sự giao cảm của con chó mẹ nó mới biết chuyện đó. Con chó tinh hoa 
của tinh hoa là con chó đầu tiên đem đi. Thì có nghĩa là trong con người mình mỗi người cũng có 
cái nhất mà chính mình bình thường khi mình không có ngờ nhưng mà cần phải hy sinh thì mình 
hốt nó đi trước. Đó cho nên là và cái sau cùng mà phải giữ lại là cái gì đó, chính mình sau đó mình 
mới biết.
Thì tôi mong rằng cái mà đọng lại sau cùng của quý vị là gì? Là Phật pháp. Đó là tu đúng. Trong 
Kinh có câu thế này. Bậc hiền trí hy sinh cái tài sản nhỏ để giữ tài sản lớn. Hy sinh vật ngoại thân để
giữ lấy tứ chi. Tứ chi là tay chân mà nếu cần hy sinh tứ chi để giữ cái mạng và đối đế phải thà bỏ 
mạng chứ không bỏ pháp. Không bỏ pháp.
Cuối cùng là biết không xong rồi đó là cứ nhớ là mọi thứ do duyên mà có. Bữa nay duyên mãn thì 
cái này phải buông. Nhưng mà nhớ trong mọi tình huống cái chết trong bình tĩnh vẫn tốt hơn cái 
chết hoảng loạn. Đó là trong kinh Phật, cái chết Chánh niệm. Còn ngoài đời tất cả các chuyên gia 
cứu hộ đều nói rằng trong mọi tình huống nguy hiểm đứa nào bình tĩnh nguy cơ sống sót cao hơn 
đứa hoảng loạn. Đó là ngoài đời.
Còn trong đạo mình thì trong mọi tình huống Chánh niệm luôn tốt hơn là thất niệm. Tôi tin chuyện 
đó. Trong mọi tình huống vì cái cái sợ nó không giúp được gì mình hết, cái sợ nó không giúp gì cho
mình hết. Thì chiều nay tôi nhắc một số chuyện vậy bà con nhớ được thì nhớ.
Có ba cái biết thì cái trí tuệ nó cũng là cái biết đúng không? Thì có ba cái biết, cái biết của thức, cái 
biết của tưởng và cái biết của trí.
Cái biết của thức là cái biết của mắt. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Cái biết trực quan. Gọi
cái từ bên đây là cái biết trực quan, cái biết không đánh giá, không nhận xét. Quý vị có biết chuyện 
đó không? Người không biết đạo thì cứ tưởng rằng mình nhìn cái đó mình thấy đẹp, rồi mình nhìn 
một cái chiếc lá me cái mình nhớ thời sinh viên con đường Duy Tân cây dài bóng mát không phải. 
Thật ra con mắt nó không có tội gì hết. Nó chỉ làm chuyện chụp hình thôi. Còn cái chuyện mà diễn 
dịch này nọ đó là cái chuyện khác. Cho nên chúng sanh ở đời mình sống là mình khác gỗ đá đó là 
mình có cái biết. Ngài Viên Minh gọi là tánh biết. Ở đây là tôi nói theo A Tỳ Đàm. Cái biết nó có ba
trường hợp.
1/ Một là cái biết của giác quan, cái biết đơn thuần. 
2/ Nhưng mà cái biết thứ hai là gì? Là biết diễn dịch, cái biết của kiến thức, của kinh nghiệm, của 
hồi ức. Cái biết gọi là cái biết của tưởng. 
Đầu tiên là cái biết của thức, biết đơn thuần của các giác quan. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng,
có nghĩa là cái biết suy diễn, diễn dịch. Có nghĩa là mình nhìn một cái cọng dây mà mình tưởng là 
con rắn. Mình nhìn cái đống đất mình tưởng là con cọp. Mình nhìn một cái tàu lá chuối khô mình 
tưởng là con ma tóc dài. Hiểu không? Rồi mình nhìn một cái, mình đứng ngắm một cơn mưa chiều 
mình nhớ lại một cái mối tình cũ. Nhìn một đêm trăng khuya mình nhớ cuộc gặp gỡ vừa rồi tùm 
lum, đó toàn là mấy thằng cha tưởng chả diễn không à chứ nó không có thật.
Vậy cái biết một là cái biết gì ta? Cái biết của thức, của các giác quan. Cái biết hai là biết của hồi 
ức. Hôm nay mà mình ngồi thiền mà mình thấy đây là vô thường là hồi ức không, hiểu không? Đi 
biết là đi, ngồi biết là ngồi toàn là hồi ức không. 
3/ Cái biết thứ ba mới quan trọng đó là cái biết của tuệ, cái biết của trí. Cái biết này hoàn toàn nó 
không có cần tới hồi ức, mà là cái biết mình gọi là bức phá hay là đột hiện, thình lình đó. Nó không 



có dựa trên nền tảng của cái biết cũ. Có bao giờ trong đời mình, mình có cái giây phút đó không ta? 
Tự nhiên mình bừng, mình hiểu được một chuyện mà nó không có lệ thuộc vào cái nền cũ, thì cái 
biết nó gọi là trí. Hiểu không? 
Thí dụ như là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Cái câu đó nhiều người 
họ tưởng là chữ hiếu nhưng đối với tôi cái câu đó nó sâu lắm, nó còn xài hiểu bên Tứ Niệm Xứ nữa.
Bình thường mình sống bằng cái ấn tượng không à, ấn tượng cũ, như mình nghe nói là hiếu, con mà
có hiếu với cha mẹ, rồi cha mẹ là người sanh ra mình, mình toàn là mình... hiểu không? thầy cô, 
sách vở, kinh Phật, Tăng ni dạy mình, nhưng mà cái này, cái này mới thấm nè, có một cái đêm đó 
con mình bị sốt, nghe kịp không? mà chồng đi vắng mà mình phải ôm con chạy băng qua nghĩa 
trang thì vừa ôm con mà vừa nhớ mẹ ngày xưa biết à mẫu tử là chỗ này nè bị cách đây có 2 năm 
mình là con gái ban đêm ra sao hè là mình đã không dám đi rồi, mà chỉ có hai năm sau lấy chồng có
con mà chồng vắng nhà mà dám bồng đứa con mà chạy băng qua nghĩa trang mà nghĩa trang nó 
nghe nói là ma dữ dằn lắm, nghe kịp không? mà mình dám, lúc đó là nó bừng nó sáng là à hiểu rồi, 
đây, đây cái này mới là mẫu tử tình thâm là chỗ này nè, có nghĩa là không sợ cái gì hết, các vị hiểu 
chưa? thì cái vô thường cũng vậy, mình toàn là mình nghe nói vô thường là thân này, tâm này là vô 
ngã, vô thường mình cứ nói như con két, rồi mình thấy hồi nãy mình vui bây giờ mình buồn đó là 
vô thường, NO. Mình sẽ có một ngày mình thấy rằng nước chính là bản thể của sóng và sóng là 
hiện tượng của nước. Hiểu tôi nói cái đó không? Mình chỉ là một cái dòng chảy của sóng và hạt 
trong vật lý. Sóng và hạt. Chấm chấm chấm chỉ vậy thôi.
Hơi khó hiểu. Hiểu không? có nghĩa là chính mình thấm thía rằng trên cái dòng chảy mình chỉ là 
một cái khối tổng hợp mà nếu lấy ra từng món thì không còn gì là mình nữa hết. Mà cái khối tổng 
hợp đó hồi nãy nó là một nó khác với cái khối tổng hợp của bây giờ, mà hôm nay tôi nói với cô, tôi 
vẫn là cái biết của tưởng chính cô phải thấy ra cái điều đó. Cô phải thấy rằng nước là bản thể của 
sóng và sóng là hiện tượng của nước. Mình chỉ là một cái khối tổng hợp của những thứ rời rạc, 
thiện ác, thích ghét, sướng khổ. Thiện ác, thích ghét, sướng khổ 6 cái này nó vò thành một cục. Nó 
có cái tên là Nguyễn Thị Loan, Bùi Thị Cúc. Nghe kịp không? Mà vì mình u mê quá nhiều đời mình
thấy mình quan trọng. Mình nghĩ mình là bà lớn, mình có tài sản, mình có chồng ngon lành, con 
ngon lành, nhà cửa ngon lành, quan hệ xã hội ngon lành, học thức ngon lành, bằng cấp ngon lành, 
chức vụ ngon lành, everything ngon lành, chứ mình không hề biết rằng là mấy cái ngon lành đó là 
do mình nghĩ ra thôi. Ở đây có ai ở Việt Nam mà ngon hơn bà Trương Mỹ Lan không? Có một ngày
nàng hết ngon lành ví dụ vậy, nó dễ ẹc à, hoặc là có ai mà ngon lành như ông Steven Job không? tự 
nhiên có ngày nó hết ngon lành, phải không ta? đại khái như vậy.
Thì nó rất là dễ nhưng mà tại vì mình do mình tưởng bây giờ mình hiểu chữ trí cho nên đừng… nhớ
nha. Trong thiền quán đại kỵ bốn chữ các vị biết đó không? Bất tác, bất chỉ, bất nhậm và bất diệt. 
1/ Bất tác tức là đừng cố gắng tạo ra một con người mới. Mình sẽ thành Thánh nhân phải không? 
Mình sẽ có thiệt nhiều trí tuệ, thiệt nhiều Chánh niệm. Mình sẽ trở thành Thánh nhân cái đó là 
không có nên, cái đó gọi là bất tác. Xong chưa? 
2/ Bất chỉ là cố gắng. Đây là tâm tham, biến mất đi, biến mất đi, biến mất, biến mất. Đây là tâm sân,
mất đi, mất đi không được. Hoặc là đang ngồi mà nghe nó đau quá, trời ơi, hết đau đi cha. Đau quá, 
đau quá. Ngứa, ngứa mà cái thứ mà ngồi nó hay ngứa trên mặt đó. Biết cái đó không? Có ngứa 
không? Nói hiểu không ta? Ngồi thiền nó hay ngứa, bình thường ngồi vậy nè, ngồi coi phim Đại 
Hàn á, ăn bánh, rồi uống snack, rồi lau, hút mất trí nhớ, rồi ngồi lau, ăn mấy cuộn giấy nó không có 
đau, mà cái thứ mà ngồi thiền tự nhiên nó ngứa, chứ còn mà dân coi Đại Hàn đó, phải không, coi 
mấy cái diễn viên vậy đó là không bao giờ mà bị ngứa nha, không bao giờ đâu, nhưng mà tới hồi 
mà vô thiền là nó ngứa tùm lum tà la hết, đó thì mình cứ nhớ, mình cứ nhớ đó là không có mong là 
cái cơn đau nó mất. Bà con ở đây ai mà ngồi thiền nhớ là bốn bất. Bất tác là đừng có mong trở 
thành một cái người gì hết xong chưa? Rồi bất chỉ là đừng có mong cái này, cái này biến đi, biến đi,
hãy biến đi cái thứ ngu si, khờ dại gì đó là dẹp dẹp.
3/ Thứ ba là bất diệt là mong đừng còn phàm nữa. Mong đừng đau khổ nữa là bất diệt, là NO, 
không được đó.
4/ Cuối cùng là bất nhậm. Đừng có buông xuôi.



Thiền hồi mệt quá, thấy ai cũng làm lơ, móc cái phone ra quẹt, thị trường chứng khoán, tình hình 
nhà đất, An Khánh, Thủ Thiêm, Thảo Điền, quận 7 đó là buông xuôi nghe kịp không? bất tác, bất  
chỉ, bất diệt và bất nhậm. 
Bất tác là không cố gắng trở thành một cái gì đó, gầy dựng một cái gì đó, còn bất chỉ là mong mất 
đi, mất đi, đó đừng có vậy, biến mất. Đây là tham, diệt tham, diệt sân, diệt đau, diệt ngứa, diệt mỏi, 
diệt tới gọi là bất chỉ. Còn bất diệt là đừng có mong gọi là trở thành một con người khác, rồi cuối 
cùng là bất nhậm là không buông xuôi. Nhớ không? Và cứ học, tôi nói 3 triệu lần, cứ học giáo lý và 
sống Chánh niệm đừng có quán chiếu, quán mền gì hết.
Nghe tôi nói Duyên đủ tự nhiên, tự nhiên nó trào ra, nghe kịp không? Còn mình cố gắng cưỡng cầu 
mong cho nó tới là ngàn thu mây bay không bao giờ nó tới. Bởi vì cái trí giác ngộ là gì? Là sự đột 
hiện và nó đến nói ra nó kỳ nữa. 
“Hãy thơ ngay như trẻ con mới vào được nước Chúa”. Cái câu này rất là hay. Có nhiều lúc mình 
phải hồn nhiên.
Tôi kể hoài câu chuyện này. Hôm nay ở Kyoto. Kyoto là Nhật hả? Nó có một ngôi đền Shinto đó nó
có bốn chữ “Đệ nhất nghĩa đế”. Chữ đó rất là đẹp. Thì cái lịch sử của cái bốn chữ đó là ngày xưa 
đó, cái ông ông sếp của cái ngôi đền đó, ổng muốn treo… “Đệ nhất nghĩa đế” là gì? Có nghĩa là bản
thể rốt ráo của vũ trụ, Đệ nhất nghĩa đế đó.
Ổng muốn viết bốn chữ để treo trước cái đền mà ổng viết hoài xấu quắc, ổng nghe nói ông trụ trì 
thiền sư viết chữ đẹp. Ổng mới bưng lễ vật qua ổng nhờ ông thiền sư viết giùm bốn chữ. Ông thiền 
sư cũng kêu đệ tử đốt trầm, rồi mài mực, rồi pha trà vén tay áo lên. Cái thằng đệ tử nó đứng kế bên 
nó cái chữ đệ thì đẹp mà chữ nhất nhìn nó chưa có tới lắm, mà nó nói đúng.
Ổng vò vò ổng giục xuống, ổng viết tiếp, cái nói bây giờ tới phiên chữ nghĩa, chữ nghĩa chưa có tới 
lắm, chữ nghĩa nhìn giống chữ nghị quá, ổng thấy cũng có lý, ổng vò một hồi cả mấy trăm tờ vậy 
đó, thì lúc đó có tiếng chó sủa đằng trước chùa, cái ổng mới kêu thằng đệ tử, nói chạy ra đằng trước 
coi ai vậy? thì khi đệ tử nó dọt ra rồi đó thì cái lòng ổng không còn sợ có người quan sát nữa.
Có hiểu tôi nói không? Có hiểu không? Cái lắc léo này nằm ngay chỗ này nè. Trong cái tích tắc, 
tích tắc mà không có ai nhìn, tổ cha nó, nó nhiều chuyện quá nó đi mất rồi, ổng mới nhúng mực vô 
viết, thì nó chạy vô nó nhìn nó nói liền “thần bút” thì lập tức là ổng mới kêu nó bưng cái đó đem 
qua cho cái ông nội trụ trì bên kia đưa cho thợ nó khắc lên, có hiểu không? có nghĩa là giác ngộ nó 
là một cái giây phút mà anh phải thật sự hồn nhiên mà nằm ngoài mọi cái.. đừng có là phàm nữa 
hãy là Thánh đi, phiền não biến mất, từ bi xuất hiện, mình cứ ngồi mình tụng cái đó là không bao 
giờ, cái đó là mài ngói làm gương, nấu sỏi mong thành cơm, nhớ cái đó. Không bao giờ và không 
bao giờ. Cứ nghe lời tôi học, phải học giáo lý tại cái đầu mình chưa có đủ khôn để mình nghiệm 
đâu, học giáo lý rồi sống Chánh niệm thì có thể là năm dài tháng rộng, thí dụ như là 3 tháng, 5 
tháng có một ngày tự nhiên nó bừng ra, thì cái bừng đó là cái xài được còn bây giờ mình ngồi mình 
cưỡng cầu mình ráng ngồi mình gồng, càng gồng, càng hư, càng đi xa càng nhớ em, mà càng nhớ 
em nó càng đi xa, nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng, cái đó tôi nói tôi hay hề nhưng mà cái đó là 
phải tâm niệm, càng đi xa càng nhớ em, càng nhớ em càng đi xa. 
Câu cuối, tình đầu là tình cuối đi. Tình đầu là tình cuối cho hỏi, rồi cứ hỏi. Vậy là sư là ba câu rồi 
xong, rồi sau đó kết thúc nha. Chắc kỳ sao mình tập trung hỏi đi, tôi khoái hỏi, trả lời hơn rồi.
Hỏi:
Đại sư giống như là trong Kinh điển theo mình định nghĩa giống như nãy nói về cái Định đó Sư, 
giống như Chánh Định trong Bát Chánh Đạo là như là Sơ thiền vậy thứ thiền nhưng mà giống như 
có vị nói giống như là cái cái Định mà trong của cái Đức Phật là cái Định như là Tâm bất động 
trước các cái phiền não tác động chứ không phải là cái…
Đáp:
OK, hiểu rồi, một cái câu trả lời rất dễ bị ném đá mà không thể không nói. Chuyện thứ nhất, thời 
buổi này là của AI nói theo Mỹ là AI đúng không? Biết AI là cái gì không? Thời buổi này AI các vị 
có tin hay không thì tùy, hãy vào đó nói rõ với nó. Tôi là đệ tử Mật Tông Kim Cang thừa. Phải nói 
đó nó trước mới được nha. Tôi là Mật Tông Kim Cang Thừa, tôi muốn hỏi nội dung của giáo lý nhà 
Phật, nó sẽ cho một câu trả lời khác, có tin chuyện đó không? có ai có chơi… dân chat GPT có biết 
cái đó? vô đó nói tôi là một tín hữu Ki tô tôi muốn tìm hiểu về Phật pháp, có thể giới thiệu đạo Phật 



cho một tín hữu Ki Tô được hay không? nó nói khác, mà nói tôi là Kim Cang Thừa nó nói khác, mà 
tôi là Tịnh Độ tông, tôi là Thiền tông nó nói khác, không phải nó nói sai mà vì nó quá chuyên 
nghiệp đi, professional hiểu không? Cho nên cái câu cái vụ mà Định ngày xưa không có, tôi nói tôi 
ngại, bây giờ có quỷ đó là tôi nói, tôi nói rất là dạn miệng. Tôi xin thưa với các bố và mẹ ở đây, 
người Việt mình có một cái bệnh rất là lớn nghe cái gì cũng nghe một nửa, hiểu 1/4 và kể lại gấp 
đôi. Người ta nói sao làm vậy, có người không nói mà làm, mình nói một đàng làm một nẻo, đó là 
cái dân tộc tính ung đúc qua 4000 năm chen lấn của mình. Nghe cho kỹ cái định nghĩa về Định như 
vậy là hoàn toàn là tự phát và thiếu cơ sở. Bởi vì trong Tam Tạng, vào chat GPT hỏi đi, Định thế 
nào là Định trong Giới, Định, Tuệ theo kinh điển Pali thì coi nó nói sao. Tôi nhắc lại lần nữa. Giới 
là cái khả năng kiểm soát trước cái hoạt động của thân khẩu. Thôi tôi nói quỵt tẹt luôn. Chúng sanh 
mình có ba nhu cầu sống. Một là nhu cầu hoạt động, nhu cầu giao tiếp và nhu cầu kiếm sống. Có ai 
nhớ ba cái đó tôi giảng không? 
- Làm chủ được mình trong cái nhu cầu hoạt động gọi là Chánh nghiệp. Hoạt động này là ăn, uống 
rồi cuốc xới, buôn bán. Nói chung là hoạt động. Làm chủ được mình trong cái nhu cầu hoạt động 
thì gọi là Chánh nghiệp.
- Làm chủ được mình trong nhu cầu giao tiếp gọi là Chánh ngữ.
- Làm chủ được mình trong cái nhu cầu kiếm sống thì gọi là Chánh mạng. Xong chưa? Đây phải 
định nghĩa như vậy. 
-Thì Chánh Định là gì? Nghe cho kỹ nè. Theo trong giáo lý A Tỳ Đàm nguyên thủy thì Định là khả 
năng tập trung tư tưởng. Cái khả năng này hoàn toàn có ở một thằng ăn trộm đang rình nhà. Cái khả
năng này hoàn toàn có thể có ở một con cò nó đang ngồi nó rình cá. Một con mèo nó đang rình 
chuột, chứ định không có gì linh thiêng hết. Nhưng mà sở gọi là Chánh định là sao? Là vì người ta 
biết dùng nó cho cái mục đích là tập trung tư trưởng. Tạo điều kiện cho trí tuệ làm việc, cũng ngọn 
lửa này nhưng mà nếu mà gió cứ tấn công thì nó leo lét ánh sáng, nó không có tập trung được, nó 
cái mức soi sáng, soi rọi nó rất là yếu phải không ta? Và nếu mà ngọn lửa mà nó leo lét vậy cái khả 
năng mà ánh sáng chiếu sáng ít, mà cái nhiệt lượng của nó cũng thấp, mình để lên nó không có 
phỏng, thế là mình lấy một cái bóng khói mình chụp lên, khi mình chụp cái bóng khói lên thì cái 
ánh sáng mà nó lan tỏa nó ổn định hơn phải không ta? có hiểu không? và lúc bây giờ mình để tay 
lên đây có phỏng không? đó, bởi vì sao vì chính cái sự mà tập trung cái nhiệt lượng, nó không làm 
cho cái sức nóng nó bị khuếch tán, chính vì nó không bị khuếch tán, nó dồn một hướng nên mình để
lên, mình để từ giấy lên cháy không ta?
và cái ánh sáng nó được ổn định phải không? Khi ngọn lửa cố định thì ánh sáng cố định. Có hiểu 
nguyên tắc này không? Thì Định ở đây chính là ổn định và cố định. Nghe kịp không? Mà tại sao 
phải cần cái này? Tại sao phải cần? Cái này nó rất là sâu. Banh cái lỗ tai ra nghe nè. Tại sao Định 
nó quan trọng? Cái này quan trọng nè.
Sở dĩ ta thích và ghét cái này, cái kia là do ta không có tập trung tư tưởng đúng mức. Hiểu tôi nói 
không? Nếu mà ta tập trung tư tưởng đúng mức thì trên đời này không có gì đáng để ta thích và 
ghét hết. Nói không có tin. Đó là sự thật. Tập trung tưởng.
Thí dụ như mấy đứa học trò mà nó giỏi là tại sao nó giỏi? Vì nó không có lo đá banh, tắm sông hái 
trái. Hiểu không ta? bắn bi, mà nó lo tập trung bài vỡ thôi. Cái đứa mà tập trung hoặc là có nhiều 
đứa sinh viên nó học giỏi quá nó quên yêu. Có không? có nhiều nhà khoa học mà như ông Edison là
ổng cầu hôn cái cô thư ký, ổng cầu hôn rất là lạ. Ổng không biết bả là giới tính gì. Tự nhiên có một 
ngày đó bả bưng cà phê cho ổng, ổng nhìn bà ổng thấy một có lý à ta, là ổng đợi bả an vị ở cái bàn, 
ổng lại ổng hỏi chứ Marry me? Lấy tôi nha, lấy anh nha.
Nhỏ mặt nó đỏ bừng mà tại nó thương ổng, nói yes. Thế là lấy. Có những cái cuộc tình mà của 
những cái nhân vật lớn nó đơn giản hơn mình. Còn mình là thả thính rồi tùm lum, mồi câu, rồi lưỡi, 
rồi nhợ, rồi cần, rồi mặt nước hồ, bối cảnh đêm ngày, rồi đó chứ họ không có cần thính thiết gì trơn 
á. Họ đơn giản lắm. 
Thì ở đây cũng vậy. Khi mà mình sống tập trung tinh thần thì mình mới thấy rằng tất cả đều là giả. 
Nó xui một chỗ là do phiền não mình nó quá dày và cái định của mình, cái tuệ mình nó quá mỏng. 
Nghe kịp không? Đào núi mà bằng muỗng cà phê thì kiếp nào? đào núi mà bằng muỗng cà phê. 
Đào bằng xà beng là mình đã thấy lòi con mắt rồi, mà đào bằng cái muỗng cà phê.



Cho nên là mình không có tin lời Phật chứ đúng ra...bây giờ hiểu Chánh Định chưa? Chánh định chỉ
đơn giản là tập trung tinh thần, rồi hỏi mà hỏi ở mức nào gọi là đủ? cái định mức để gọi là đủ là gì? 
Là đủ để cho mình không còn thích và ghét ở trong cái trần cảnh nữa thì gọi là Chánh Định. Chứ 
còn bản thân cái Định thì ai trên đời này cũng có.
Nó giống như nước. Nước mà trong hơi thở mình, hơi thở mình có nước không ta? Trong gió có 
nước không? rồi nước để mà thấm môi. Cái lượng nước để thấm môi, cái lượng nước đủ để mình 
rửa ngón tay, cái lượng nước đủ để mình rửa mặt, lượng nước đủ để mình thấm giọng. Rồi cái 
lượng nước đủ để mình giải khát, lượng nước đủ để mình rửa mặt. Lượng nước đủ để mình gội đầu,
lượng nước đủ để mình tắm toàn thân. Cái lượng nước đủ để mình tắm vòi sen, lượng nước đủ để 
mình tắm bồn. Cái lượng nước đủ để mình tắm piscine, lượng nước đủ để mình chèo xuồng. Có 
hiểu tôi nó không? Hiểu tôi nói không? tức là trước sau cũng đều là nước, mà nước ở trong cái hơi 
thở nó khác cái lượng nước mà mình thấm giọng phải không ta? Rồi khác cái lượng nước mà mình 
tắm vòi, khác lượng nước trong piscine và cuối cùng nó khác cái lượng nước ở ngoài.
Nước để chèo xuồng thì cũng ít ít, nhưng mà nước để mà mình nhìn cho đã đó thì tới 10 cây số lận, 
nghe kịp không? thì Định y chang như vậy. Định mà người không có tu, Định nó giống như nước 
trong không khí vậy đó, Định để thấm môi, còn mà tu dữ dữ chút là giống như thấm giọng thôi, rồi 
khá chút nữa là để giải khát, còn Định mà cỡ như Đức Phật là đại dương nghe kịp không? thì cái 
chữ Chánh Định đó làm ơn đừng có nghe… còn cái mà nãy ông nói là tâm bất động trước gì ta? 
trước trần cảnh, cẩn thận cái đó bởi vì trong kinh nói Định chỉ đơn giản là tập trung tư tưởng, còn 
cái chuyện mà mình vô nhiễm, miễn nhiễm trước trần cảnh thì nó phải cần tới một núi thành tố tâm 
lý trong đó. Trong A Tỳ Đàm gọi là 25 lận, phải có 25 cái thành tố tâm lý nó mới làm cho mình trở 
nên ngon lành trước trần cảnh. Còn Định nó chỉ có khả năng tập trung tư tưởng thôi, nhưng mà tôi 
gọi là gọi là Định mà Định theo cái đề nghị của Đức Phật phải là cái Định mà dứt được 5 triền cái, 
sơ thiền, nhớ nha, nhưng mà sở dĩ hồi nãy tôi nói chat GPT là kể từ bây giờ không nên cuồng tính, 
cực đoan cho rằng AI là tất cả, nhưng cũng hãy nên tham chiếu AI để bớt cái chuyện mà làm chuột 
bạch cho mấy sư phụ. Mà nhớ cái này, mình phải xác định mình là ai. Nhớ cái đó quan trọng lắm. 
Cứ cho nó biết là tôi là bla bla bla gì đó. Thì nó… thí dụ như nói về cái pháp môn niệm Phật mà 
mình nói là tôi là tín đồ của Tịnh độ là nó nói khác. Mà nói tôi là Thiền tông của Bắc truyền nó nói 
khác. Tôi là Nam tông. Tôi là Mật tông thì nó sẽ nói khác. Nhớ cái đó, nhớ Định ở đây nó không có 
gì ghê góm. Nó chỉ là khả năng tập trung tư tưởng nhưng mà nó ở cái mức mà đủ để mà chận đứng 
mấy cái phiền não nhất thời đó nha. Nó là nhất thời. Muốn dứt phiền não luôn là phải là tuệ. Vậy 
xong chưa? Rồi bây giờ qua tới câu khác.
Hỏi:
Dạ thưa sư. Có lần sư có nói là Phật pháp không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những 
người thật sự trăn trở với sinh tử. Dạ, thì như các Phật tử Việt Nam, thì theo xin Sư cho lời khuyên 
là những cái kinh sách gì? tại vì như Sư nói là giáo lý rất là quan trọng phải hiểu giáo lý, như vậy 
với cái tình huống ở Việt Nam.
Đáp:
Ok rồi, được rồi, hiểu rồi, nó kẹt vầy, cơ địa mỗi người mỗi khác, cái cơ địa sinh học ấy, ông nè, là 
tôi thấy là ông là tôi khuyên ông nên ăn rau trái nhiều, nhưng mà cái bà kia tôi lại nói khác, kêu bà 
kia nên bổ sung một người là vitamin C, có người là canxi hiểu không? có người Omega còn như có
nhiều người phải cho nó uống tới Rolex mà nó còn chưa có khỏe nữa kìa. Có biết Omega không? 
dầu cá Omega mà cái mặt cái bà kia tôi nhìn cái tướng bả xanh lè này uống Rolex chưa có khỏe 
nữa, hiểu tôi nói gì không? cho nên hỏi sách gì thì thua, bởi vì nó tùy cơ địa nhưng mà thôi bây giờ 
cũng nói gì cũng phải có cái cụ thể, kiếm được sách của ngài Hộ Pháp, sách của sư Pháp Thông, 
Ngài Hộ Pháp, với Sư Pháp Thông, Sư Siêu Thành. Sách Sư Siêu Thành dịch, mà nói có hiểu không
mà cứ dạ, dạ rồi có nhớ không? Sư Hộ Pháp ở núi Dinh, rồi ai nữa? Pháp thông, rồi ai nữa? Tức là 
cha hỏi mà chả không có cần nghe.
Cái thứ Việt Nam nó tào lao vậy, mà tại sao tôi nói pháp người ta đòi chém tôi, người ta thù tôi dữ 
lắm, hỏi cho vui thôi, ông nói gì kệ cha ông, chứ đúng tôi là ông là tôi phải ghi, mình hỏi là tại vì 
cái đó là một câu hỏi nó cần trí nhớ, mà ông đâu có nhớ gì đâu, hỏi cho vui mất thời gian lắm, nghe 
không? Sư Siêu Thành, sách Việt Nam nhiều lắm nhưng mà đó là ba cái nguồn mà tôi đề nghị nên 



đọc nếu mà đọc ngoại ngữ thì nó tới một rừng. Còn nếu mà đọc tiếng Việt thì sách mà đặc biệt là 
sách của Ngài…của Sư Pháp Thông, thì của Ngài Hộ Pháp nó quá chuyên nghiệp và khó đọc lắm 
thì tiếng Việt của Ngài cũng chua lắm, nhưng mà cũng nên có, nên có đặc biệt là sách của Sư Pháp 
Thông. Tại sao tôi lựa ba vị này vì ba lý do: 
- Một là vị này tiếng Việt sáng sủa. 
- Thứ hai nữa là vị này dịch có chọn lọc. Có chọn lọc.
- Và ba nữa đó là vị này hiện giờ còn đang còn sống và mình có thể gặp được? 
Một là đề tài chọn lọc, ngôn phong, chữ nghĩa sáng sủa và được vị này cũng còn sống và rất gần 
mình cũng ở núi Dinh luôn ở kế bên Ngài Hộ Pháp ấy. Còn một vị nữa là Sư Siêu Thành. Cái sư 
này còn trẻ lắm. Trẻ mà nhìn cũng nhìn công tử ốm yếu lắm. Nhưng mà Sư lại dịch có một cái 
lượng dịch phẩm rất là quan trọng, nhớ nha. Mà tôi xin nhắc lại những vị mà tôi không nhắc tên 
không phải là tôi chê nhưng mà hỏi tôi đi quán nào ăn thì tôi chỉ mấy cái quán mà tôi biết, chứ còn 
mấy tôi không có chê mấy quán còn lại, chứ tự ùn ùn thấy ông không nhắc mình cứ kêu du đảng tới 
chém thì cái đó tội nghiệp, cái là tôi chỉ biết, theo tôi quan sát thì đó là ba cái quán ăn được, chứ còn
mấy cái quán tôi không nhắc thì không phải là tôi chê nha. Rồi rồi còn câu nữa ai?
Hỏi:
Dạ Sư cho con hỏi là lý do theo sư lý do nào mà hiện nay các hành giả ngày nay tu khó chứng đạo 
theo Sư?
Đáp:
Ôi nó tới 1001 lý do cô. 
- Thứ nhất người mà có chứng đạo họ không bao giờ cho cô biết, thời xưa thời Đức Phật khi Ngài 
còn có nhiều khi Ngài xác nhận đây là Tu Đà Hoàn, đây là A Na Hàm, đây là A La Hán nhưng mà 
thời này thì không có ai có khả năng xác nhận hết và chuyện đầu tiên nếu có là mấy người đó là họ 
trốn biệt, bởi vì họ không có lý do gì ở ngoài này hết. Đó là chuyện đầu tiên là tại sao mình không 
thấy họ. 
- Thứ hai thì cũng theo trong Kinh mỗi thời đó, cái đời sống tâm lý và đời sống xã hội của chúng 
sinh nó có những cái biến chuyển rất là lớn thích hợp hoặc không thích hợp với cái đời sống tâm 
linh. Cô có đọc về lịch sử thế giới cô có thấy thế này. Có những giai đoạn lịch sử thế giới nó nặng 
về văn minh tâm linh và có những giai đoạn nó mạnh về văn minh vật chất. Cái đó có không? ai mà 
học về vật lý cái âm thanh và ánh sáng nó đi theo đỉnh và đáy vậy nè. Thì cái chu kỳ của chúng 
sanh nó có một thời kỳ nó mạnh về văn minh tâm linh.
Thí dụ như là Socrat, Platon, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi Lão Tử, Trang Tử, rồi Dương Tử, 
Liệt Tử họ ra một lèo, rồi cái sau cái buổi bình minh của tâm linh, nó mất. Rồi cái nó có một giai 
đoạn mà người Tây Phương họ kêu là giai đoạn mà Dark Age tức là giai đoạn tăm tối. Rồi tới giai 
đoạn Renaissance là giai đoạn phục hưng có nhớ không? Rồi rồi Golden Age là giai đoạn hoàng 
kim.
Có nhớ mấy cái từ chuyên môn đó không? đó thì nó đi từng giai đoạn, giai đoạn như vậy rồi đến 
mình bây giờ là thời đại văn minh, các vị có biết rằng bây giờ là 1 năm của thế giới bây giờ đó là 
hơn 1000 năm trước đây, bước tiến nhân loại, bây giờ mình nặng về vật chất thì dĩ nhiên về mặt tâm
linh mình bị… bên Mỹ nó có một cái phái nó gọi là Scientology tức là phái thờ về những thành tựu 
khoa học, biết cái đó không? là nó cuồng và thậm chí cách đây mấy hôm có người hỏi tôi vậy chứ 
bây giờ cái AI nó có đắc đạo Không? cái phone nó có đắc đạo không? Thì thật ra nó là sản phẩm 
của con người. 
Thí dụ như mình thấy một cái chip của điện tử, một giây như vậy nó có thể nó giải quyết từ 35 ngàn
tỷ phép tính nó nhanh kinh như vậy. Nhưng mà có cái này thì nó chỉ là sản phẩm của con người. 
Vẫn là sản phẩm của con người mà thôi. Chứ nó là vật vô tri mà. Mà có cái này, là hỏi tại sao hôm 
nay ít đắc đạo thì nãy giờ tôi nói nghe kịp không? Tức là chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ mà 
một là nếu có người đắc thì thì mình cũng không thấy được họ, mà đó là nói an ủi thôi chứ thực tế 
là minh sư không có, thiện hữu không có, trú xứ thích hợp không có và theo những gì tôi hiểu trong 
kinh, người đại phước không có ra đời lúc này. Một là bị ganh ghét, hai là không có điều kiện để 
làm việc. Một là bị ganh ghét, hai là không có điều kiện để làm việc. Họ bị tất cả các thứ rào cản 
chận. Chẳng hạn như các vị biết mình nói Mỹ là tự do đúng không? Chứ chỉ cần các vị là mối đe 



dọa của người Mỹ đúng ba nốt nhạc… biết tại sao ông gì đó, ông bên Tin Lành ông Martin Luther 
King tại sao ông chết cái vị biết mà, ổng là mối đe dọa của người Mỹ, ổng phải đi thôi hoặc là ông 
Saddam Hussein, hoặc là cái ông gì mới bị bắt Venezuela hả Manuro. Tức là thế giới này đó 
là...may mà đó là mấy ông tào lao mà chỉ cần anh là một mối đe dọa người khác là không xong. 
Nhiều lắm, nhiều nhân vật thì tôi vì nhạy cảm tôi không nói rõ, nhưng mà ngay trong tôn giáo mình 
thấy có nhiều vị khi họ trở thành hiện tượng xã hội rồi, lập tức họ trở nên...mạng sống của họ nó hơi
leo lét hơn. Khi mình làm mạng xã hội thì mình được này, mất cái kia, cái được thường nó nhỏ hơn 
cái mất. Đó là lý do tại sao trong thời này là người đại phước không có ra, mà muốn chứng đạo phải
là người đại phước. Với một chuyện nữa nếu mà nói theo mặt Phật pháp rốt ráo thì ở đâu trong vũ 
trụ này cũng là chốn về. Thì nếu chỗ nào mà nó không có tiện thì mắc gì phải chun vô trái đất này. 
Trái đất này nó chỉ là mênh mông cho những con người nào... cho nhân loại thôi. Cho những người 
nào có chiều cao 2m thôi. Nó chỉ là mênh mông cho những người có chiều cao 2m trở lại, chứ còn 
mà bước ra ngoài vũ trụ thì trái đất mình nó nhỏ hơn cái hạt cát trong sa mạc. Nhiều người họ 
không tin cái đó mà tôi tin. Bởi vì hạt cát mình có cân được không? Mình có tính trọng lượng được 
không ta? và sa mạc mình có tính diện tích được không? Có nghĩa là tử với mẫu đều ghi ra số được 
phải không? Tử số và mẫu số. Nhưng mà cái trái đất mình mà nằm ngoài vũ trụ nó là tử số còn cái 
mẫu số là... phải không ta? Như vậy thì rõ ràng là trái đất này ngoài vũ trụ nó nhỏ hơn hạt cát sa 
mạc đúng không? Bây giờ cát sa mạc tử với mẫu mình đều ghi ra số được, nhưng mà trái đất này 
mà đem ra ngoài vũ trụ thì tử với mẫu không hình thành. Hiểu không?
Cho nên mình nhỏ xíu, cho nên mình đâu có quý giá gì phải ở đây, bởi vì các vị biết theo trong 
Kinh ở trên cõi trời bây giờ là mấy vị Thánh ở trển trẻ măng vì họ mới gặp Phật xong, họ đắc đạo 
về trời nó như quân nguyên trên đó, nó như nấm sau mưa vậy đó. Cho nên nếu bây giờ mà nếu 
mình có niềm tin tôn giáo thì bây giờ mà về trời là bây giờ trên đó là Thánh nhân mà coi như trẻ 
măng, thậm chí còn trẻ lên ba trẻ đi mẫu giáo nữa, chứ đừng có nói, trẻ măng luôn.
Trong khi đó là mình dưới đây mình tu gọi là tu muốn khùng luôn mà quá trời thầy mà dưới đây 
mình phải nói bây giờ mình đang ở thời điểm rất là nguy hiểm với cái sự tác động của truyền thông 
có nhiều người là nạn nhân của truyền thông và trong Kinh nói, trong kinh nói tới bây giờ tôi vẫn 
còn thấy thấm, Đức Phật Ngài dạy rằng chúng sanh có bốn cái tiêu chí để chọn Thầy. 
1/ Rūpappamāṇa tức là hảo tướng của thầy.
2/ Hai đó là Ghosappamāṇa là tiếng tăm của thầy, dựa vào hảo tướng của thầy mà theo, rồi dựa vào 
tiếng tăm của thầy mà theo.
3/ Thứ ba là Lūkhappamāṇa là dựa vào cái cốt cách, đạo phong của thầy mà theo.
4/ Chỉ có cái thứ tư là Dhammappamāṇa là dựa vào cái pháp của thầy mà theo, hiểu không? mình 
bây giờ mình nghe nói nổi tiếng là bắt đầu mình theo mà mình bất biết là cái người đó ra sao và 
mình theo người đó mình học được cái gì? mà có nhiều lần tôi cũng khai thiệt, tôi nói nếu mà không
kể mặt tâm linh thì tôi sẽ đi theo một cô ca sĩ nào đó làm đạo sư tôi thích hơn, như cô Mỹ Tâm mà 
tối cô giảng tôi nghe A Tỳ Đàm tôi thích hơn là Ngài Hộ Pháp chứ, Ngài nhìn râu ria không có gì 
đâu hay. Mỹ Tâm mà nói rồi lườm, liếc, hấy, nguýt rồi tùm lum, rồi lâu lâu quăng cho đệ tử một cái 
nhìn hứa hẹn, rồi đó nhìn nó cũng đã. Các vị biết như cô… tình cờ thôi, chứ tôi không có theo dõi 
cái showbiz Việt Nam, nhưng mà tình cờ bữa đó tình cờ tôi biết Việt Nam có cô Tina Tình cổ tụng 
tiếng Phạn rất giỏi, mà cổ tụng rất chuẩn, không biết ai dạy cổ mà tiếng Sanskrit của đọc rất là 
chuẩn mà cô thuộc rất là nhiều. Thì tôi dựt mình tôi nói trời kiếp này may mà biết Phật pháp chứ 
không biết là chắc tôi bái bả làm sư phụ, mà đã đẹp lại hiền mà lại có nhiều tiền, mà lại mà biết tụng
tiếng Phạn này nọ là trời ơi nó quá đã luôn. Quý vị thấy không? thấy nó nguy hiểm không? cái dòng
luân hồi nó nguy hiểm chỗ này nè, ác nhiều hơn thiện, mỗi người đó cái bất thiện nó nhiều hơn 
thiện. Cho nên mình ra đường mình nhắm mắt mình rờ đó người xấu nhiều hơn người lành đúng 
không? nếu mỗi người ác nhiều hơn thiện thì mình ra đường mình mò, nhắm mắt mình rờ là người 
ác nhiều hơn người lành. Chính vì người ác nhiều hơn lành cho nên minh sư thiện hữu nó ít hơn cái 
thằng xúi dạy, có đúng không? Rồi tới cái thứ tư xuống được rồi khó lên, đọa đó. Bây giờ từ một 
Elon Musk mà xuống làm con giun chỉ đúng ba nốt nhạc thôi, mà từ con giun mà leo lên Elon Musk
mất 3000 tỷ đại kiếp. Bởi vì trong Kinh. Kinh Hiền Ngu ở trong Trung Bộ Đức Phật ghi rõ mà, 
xuống vô trong cái cảnh giới đó, cảnh giới sa đọa thì chỉ có gì? lớn hiếp nhỏ, mạnh hết yếu thôi.



Trong cái bóng tối mịt mù các vị biết trùn chỉ không? Có con trùn ở dưới cống mà người ta vớt lên 
cho cá nó ăn hoặc là mấy con con hàu, mấy con hàu mà nó bám đá mà đầu thai vô trong đó rồi thì 
chư Phật mà ra đời đó là mình đâu có biết gì đâu. Tối ngày chờ dân nhậu ra nó muối tiêu chanh thôi 
chứ đâu có. Tôi đọc biết là Tản Đà đó, nhà thơ Tản Đà đó sáng cái nà chơi lít, cầm cái búa, cái 
muỗng, muối tiểu chanh anh đi ra ngoài biển, khẽ nhậu, làm hàu chỉ chờ Tản Đà ra hoá kiếp thôi, 
khiếp như vậy, nghe kịp không? nãy giờ nghe hiểu? Ok.


